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ONSOZ 
Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla 


Bir çocuğun hikayesidir bu... 


Çocuk yılanlı baraja itilip düştüğünden beri kendisini hep 
İbrik sanıyor. 


Dünyada en sevdiği şey su içmek... 


Her gün deniz kenarına gidip yürüyüş yapmak ve ruhunu 
dinlendirmek... 


Hikemi şiir arayışında olan bir şair adayının çıraklık eseridir.. 


Dünyayı anlama çabasını ve tarihi olaylara bakışını bu eserle 
dile getirmiştir. 


İkinci cildin konuları da neredeyse hazırdır. 
Şekil Bilgisi Üzerine... 


Niyetim daha ağır bir dille bu eseri yazmaktı. Ancak İlahiyat 
camiasındaki genç arkadaşlarımdan itiraz aldım. “Öyle olur- 
sa kim okuyacak ve kim anlayacak?” dediler. Sahaf büyükle- 
rim de gençliğe hitap etmesi için daha basit bir dili kullan- 
mamı söylediler. Yoksa kitap ilgi görmez dediler. Bu konuda 
epey düşündüm. Ben geleneksel şiir dilinden haz alıyorum. 
XV. yy. Türkçesi ile de ilgileniyorum. Ancak Türkçe şu anda 
tehdit altında ve dilimizi yozlaştırma faaliyetleri var. Geç- 
mişte kullanılan kelimeler kaybediliyor yerlerine plaza Türk- 


çesi denen ve ne olduğu belirsiz bir başlık altında uydurukça 
bir takım zırvalar ekleniyordu. Öyleyse yaşımın gençliği ve 
gelecek nesillerin durumu mazur görülerek benim bu eseri- 
min dili tenkitlerden uzak tutulabilir diye düşündüm. Eğer 
beğenilmez ise beş on yıl sonra yeniden yazabilirdim. Yalnız 
şurası var ki hayal hırsızlığının bolca yapıldığı bu devirde 
bu başlıkta ve niyette bir işi başkasına kaptırmayı tabii ki de 
istemezdim. Her şey üstü üstüne gelmişti ve bu iş bana nasip 
olmuştu. 


Tam üç yıldır kafamda dönen hikayeleri yazıya aktarmam 
gerekiyordu. On yıl boyunca halk içinde hikayeler topladım. 
Doğu klasiklerinin pek çoğunu da okumuştum. Batı kla- 
siklerine de aşina idim. Beni eleştirecek kimsenin bin kita- 
bı devirdiğimi bilmesini isterim. Başlangıçta kendimi halk 
şairleriyle ve tekke şairleriyle kıyaslama yoluna gidiyordum. 
Ayrıca büyük şairlere özenerek nazireler yazıyordum. Bura- 
ya onlardan bir kaçını ekledim. Bazı göndermeler için şair- 
lerin en meşhur sözlerine telmihlerim de oldu. Şiirlerimi çok 
beğenen hocalar oldu. Farklı camialardan kimseler övünce 
ben de cesaret buldum. Niyetim Türk-İslam Kültürü'ne bir 
katkıda bulunmak ve hatta bir çağrıda bulunmaktı. Kitabın 
ikincisini de çıkartacağımı umuyorum eğer bunu başara- 
mazsam bile divanı genişletme yoluna muhakkak gideceği- 
mi şimdiden bildiriyorum. Konularını şimdiden hazırladım. 
Umarım takdire şayan bir iş olmuştur. 


Şekil bilgisi açısından bir kaç noktaya değinmem gerekiyor: 
Öncelikle kafiyeleri belirtmek için bazı kelimeleri telaffuzuy- 
la zikrettim. Plastik yerine pilastik dedim. Sonra cereyan ye- 
rine ceyran dediğim oldu. Halk üslubuna merak duyuyorum. 
Bazen argo tabirleri kullanmaya çalıştım. Bazen de konuyu 
sohbet edasında ve bir ağızdan hikaye ettim. Umarım bun- 
lar beğenilir. Esas niyetim eski kültürden kopmadan şim- 
diki zaman ile bağ kurmaktı. Zaten divanı erken yayınlıyor 


olmam da bununla alakalıdır. Açıkçası iki aylık bir sürede 
nazma döktüğüm bu eser biraz aceleye de geldi diyebiliriz. 
Hocalar benim coşkun bir ruha sahip olduğumu belirttiler. 
Hakikaten de irticalen yazıyordum ve sonradan kaydına 
düşmüyordum. Bu sebeple bazı tekrarlarım ve vezinde ufak 
hatalarım olmuşsa özür diliyorum ve daha geniş bir zaman 
diliminde gözden geçireceğimi belirtmek istiyorum. Bu eseri 
heyecanla yayınlıyorum. Bunun sebebi de yurtdışında yoğun 
bir programa dahil olma arifesindeydim. Ancak bitirmek iyi 
oldu kanaatimce. Üstelik biraz muzip ve şakacı bir edaya sa- 
hip bir genç olarak büyüklerde ilgi uyandıracağımı düşün- 
düm. Aşık divan tarzı ile genellikle yazmaya çalıştım. 14'lü 
ve 15'li bazen de 16'lı hece ölçülerini yoğunlukla kullandım. 
Ama sanatkarlığa delil olsun diye ara sıra bunların dışına da 
çıkmak gerekiyordu. Onu da denedim. Ustaları taklit etmek 
çıraklar için caiz görülür fakat ben büyük hayranı olduğum 
Aşık Ömer'i kasten bu eseri yazarken okumadım. Yıllar önce 
bir kaç şiirini okumuş ve bayılmıştım. Aslında en çok ona 
benzetmeye çalışıyordum üslubumu. Ya da şöyle söylemeli 
ki Aşık Ömer tarzını sürdürmek isteyen bir kalem şairiy- 
dim. Esasen bir kaç hoca ile destan tarzını da konuştuğumuz 
olmuştu. Ancak gerçekten dört dizeden fazlası insanımızı 
sıkıyordu. Bu sebepten Destan yerine koşmalarla hikayeyi 
anlatmak zorunda kaldım. Hikayeyi hepten mistik şiirlerle 
götürsem belki insanların canı sıkılabilir ve hikayeden ko- 
pabilirdi. Bu sebeple araya sitemkar dizeleri de serpiştirdim. 
Zor bir şeyi denemekten de kaçınmadım ve genellikle tek 
kafiye üzerinden bütün şiiri tamamlamaya çalıştım. Bu sehli 
mümteni akımına kısmen beni dahil etti diyebilirim. Ancak 
sürekli başka kelimeleri kullanmaya özen gösterdim. Bunlar 
umuyorum takdir görecektir. 


Son olarak şunu belirtmek isterim ki su divanını çok daha 
farklı şekillerde de yazabilirim. Her türlü eleştiriye açık ol- 
duğumu yineliyorum. Tamamen iyi niyetle bir kültür hiz- 


meti olarak bu işi görüyorum. Ülkede sanat camiasında 
gerçekten çok cılız eserler yayınlanırken benim bu çabam 
onlara nispetle kendine yer bulacaktır kanaatindeyim. Asla 
şairlik iddiasında olmadım. Ancak günümüzün meselelerini 
şiirle anlatmak için bir girişimde bulundum diyebilirim. Ça- 
lışmalarıma her zaman destek veren Süleymaniye Vakfı'na 
ve hocalarım Sayın Abdülaziz Bayındır ile Sayın Nurettin 
Gemici'ye minnettarım. Yine şiirime destek veren hocala- 
rım Sayın Fatih Oruma ve Sayın Abdulhalim Koçkuzu'ya, 
dostlarım ve büyüklerim olan Kürşat Duru'ya ve Rauf Ma- 
medova ve de Sami Onur ile Fatih Taşkırana son olarak da 
komşum olan Ayşe teyzeme (Köroğlu) desteklerinden ötürü 
müteşekkirim. Allah onlardan razı olsun. Divanımı hayatı- 
mı değiştiren üstadım Mikail Bayrama ithaf ediyorum. 


Konusu üzerine bir ekleme: 


Bu eser İslam Düşüncesi ve dinler tarihi konularını içermek- 
tedir. Mistik edebiyat kategorisinde değerlendirilmelidir. 
Konulara aşina olan kimseler fark edecektir. Esas çağrımız 
Kur'ana dönüş ile ilgilidir. Şöyle söylemek gerekirse “Uydu- 
rulmuş dinden indirilmiş dine yolculuktur.” Biz Türk Mito- 
lojisi ve Halk Efsaneleri'ne de atıflarda bulunduk. Şunu açık 
yüreklilikle söylüyorum ki din ile kültürün yerini belirle- 
meye çalışan ve insanlık mirası olan eserleri dinleştirmeden 
sahip çıkan ve bunu insanlara anlatmak için canla başla ça- 
lışan ilim yuvası Süleymaniye Vakfı'ndan bu eserin çıkması 
benim için tarif edilemez bir mutluluktur. Zira biz bu eseri 
tekke şiiriyle ilgilenen birisi olarak yazdık ve bizi bütün ça- 
lışmalarımızda büyüklerimiz desteklediler. Allah hepsinden 
razı olsun. Çalışmak bizden başarı Allah'tandır. 


Saygılarımla. 


Mehmet Turan 


TAKDİM- 


Üstad Sarayi'nin Farsça yazdığı Sakiname'nin Türkçesi 


Sakiname 


Bir hikaye anlatayım onu dinle de doğuda neler olduğunu 
öğren 


O hikayede doğunun tarihini kısaca anlattım ve doğunun 
tarihini özetledim 


Bu anlatılandan bir ibret almalısın bu ibret seni gerçeklerden 
haberli kılacaktır. 


Ondört-onbeş asır önce Doğuda bir hareket zuhur etti 


Bir kere daha ve son olarak peygamberler geleneği 
Araplar arasında ortaya çıktı 


Muhammed Mustafa (S.A.V.) peygamber olarak gelince 
o vefalı, Allah'ın mesajını tebliğ etti 


Beşeri ilahlar için yok dedi. Ancak diyerek Allah'ın 
birliğini tasdik etti. 


Eserimizin takdim bölümünde hocam Mikail Bayram'ın divanının son şiiri olan Sakina- 
me'si ile başlamayı uygun gördük. 


Yalnız Allah'dır sizin mabudunuz. Ondan başkası 
nefis ve hevanın uydurduğu ilahlardır dedi. 


İnsanların boynundaki kölelik bağlarını kopardı. 
Allah'ın bağından başka bağları çözdü attı. 


Kendisine inananlara ahiret yolunu gösterdi dünya 
ve eşyanın anlamını öğretti. 


Dünya hayatının anlamını açıkladı kulluğun 
boyutlarını açıkladı 


Söylemleri onların düşünce sistemlerini dinlerini 
imanlarını hareketlerini düzenledi 


Peygamber onlar arasında bir örnek 
ve örnek onlar için bir ölçü oldu 


İlahi kanunları onlara öğretti. Böylece diğer 
ilahların korkusu insanların gönlünden silindi. 


Kur'ani plan ve proje dünyaya gelince şeytani 
planları yıktı dağıttı. 


Bu prensipler bir millet oluşturdu ve bir ümmet 
heybetle ayağa kalktı 


Şeytanın düzenine saldırdı Papa ve mubidin 
düzenini bozdu. 


Onun darbesi ile şahın tahtı tepe taklak oldu 
heybetinden Roma İmparatorunu titreme tuttu. 


Kisra'nın sarayı onun ayağı altında yerle bir oldu. 
Kayser'in mülküne güz mevsimi geldi. 


Bundan sonra Saki'nin devri geldi çattı. Doğu'nun 
parlaklığı sona erdi. 


Saki'nin davranışlarını dinle bak neler yaptı. Sonra 
yürekten bir soğuk ah çek. 


El-Eman merhametsiz Saki'nin elinden. 
Bak bize neler etti sana diyeyim. 


Doğu'nun o gönül çelen sakisi ve sürekli öten 
bülbülüdür. 


Kur'an'ın yolu düşünmek araştırmak ve cihad iken 
Saki'nin işi gücü fesat çıkarmak oldu 


Kendisini sırları bilen olarak öne sürdü ve sır 
talibine kendi şarabını sundu. 


Sunduğu şaraptan fikirlerimiz dinimiz imanımız ve 
amellerimiz karma karışık oldu. 


Onun kültürünün merkezi tekkelerdir. Onun işleri 
orada planlandı. 


Bizim düşünce sistemimiz tekkelerde oluştu ve 
hayata bakışımız orada şekillendi 


Milletin aklını ve fikrini zayi ettiği için doğu ilimden 
ve amelden nasipsiz kaldı 


Aşktan bize ders verdi ve aşk öğreterek bizleri hayat 
realitesinden uzaklaştırdı 


Serap gibi hayali bilgilerle doğru yolu bize eğri gösterdi 


Saki bizim canımız ve cananımız oldu Onun ahlakı 
ile ahlaklandık huy edindik 


Allahın mesajına nasih ve mensuh diyerek kendi 
sözlerini halk arasında yaydı 


Kendi gönlüne doğan sözlerini ilahi mesaj gibi lanse 
ederek kendine bağlananları yanlış bir yola sürükledi 


Her bakımdan onun rengiyle renklendik sözleri bize 
ölçü oldu yön verdi 


Yanağından siyah bir ben gösterdi kadın erkek 
herkesi kendine bağladı 


Aslında sermayesi kimya ve simya (sihir ve tılsım)dır. 
Kahin sihirbazların yoldaşıdır. 


Hayattayken o bizim rehberimiz idi. Öldükten sonra 
da dilek kıblemiz oldu. 


Doğrusu gönüller ona esir oldu. Gözleri kaplan gibi 
yakalayıcıydı. 


Eski kültürleri yeniden ayağa kaldırdı. Eski yaşayış 
biçimlerini yeniden canlandırdı. 


Saki doğuyu bu mevcut perişanlıkla baş başa bıraktı. 


Doğu Saki'nin telkinleriyle geri kaldı. Başkalarının 
ilerlemesini efsane olarak nitelendirdi. 


Astronomi ve fizik ilmini terk etmeyi öğütledi. 
Sihir ve simyayı teşvik etti. 


Bu hikayeyi anlatmaktan maksadım ortaya çıktı. 
Doğu'nun durumunu orada açıkladım. 


Mukaddime 


Bu divan bir mistik divan, mutasavvıf idi yazan 
Sarhoşlarla aşık atan, bir hırkalı garip kızan 
Gün görüp de uyanınca ayyaşlığa çatıp kızan 


Anladı ki bütün bunlar sapıklıktır ayan beyan 


Bir devir ki şahit olduk, akıllara zarar ziyan 
Gözümüzle yakın gördük, sekr halinde bütün insan 
Irmakları içtiler de içlerinde yoktu kanan 


Birbirine vermiyordu ademoğlu bir an aman 


Saki, şarap ve meyhane, bunlar idi bize düşman 
Tarikata kim girdiyse, o olmuştu daim pişman 
Söylerim ki açık ismen suçlusuydu Al-i Osman 


Böyle geçti boyna tasman, elden gitti din ü iman 


Dünü günü tez unuttun, uyan artık mümin uyan! 
Peygamberi hor gördüler, dediler ki o bir çoban 
Ne Nasrani ne de Pagan, bunu diyen bir Müslüman 


Asırlarca bu sözlere ulemaydı hep göz yuman 


Tevhid ve Münacaat 


Bir ve varım, hem cananım, kuldan yüce sen Allahım! 
Yok derdime hiç dermanım, sen biliver şu eyvahım! 
Kalpte olan bir dileğim; cümle kula ver ıslahın 


Er denilen cümle merde sen çıkardın yol Allah'ım... 


Bir dostum var o da mahım, ondan ayrı kılma rahım 
Dinden öte kanun bilmem, bir sürçersem yok felahım 
Elemlerden kıvanç duyar, kel başımda yok külahım 
Ey Allahım! Ey Allah'ım! Gör kulunu sen Allah'ım! 


Her mecliste Hakk'ı sordum, tarafgirlik hep günahım 
Haktan yana sual buldum, köteklerle çıktı ahım 
Alem bilsin dönmem yoldan, sen Allahım benim şahım 


Kuldan bana hayır gelmez, sen kapılar aç Allahım... 


Fatih Camisi Avlusundan Geçerken... 


Şeyhül Müverrihin 

Yüz gün boyunca bir yerden geçtim yolum mezar olur 
Biri yatar şu tabutta tarihçiye Sezar olur 

Ulu Şeyhül müverrihin benle niçün pazar olur? 


Ben kaçarım o yakalar, onsuz yollar uzar olur... 


Dedi evlat edebiyat, sosyoloji yazar olur 
Hikemiyat şiirini sen gibiler kazar olur 
Bir damlasın o da doğru, bir bakarsın Hazar olur 


Çık meydana yoksa korkum, nice insan azar olur 


Has bağçede şarap içer padişahlar sızar olur 
Açık desen isimlerle hepsi sana kızar olur 
Sarayi'ye bir varıver, sana bir yol çizer olur 


Bayındır'dan bir yudum iç, yoksa yürek tozar olur 


Ben müverrih olacaktım beni çeken bu zar olur 
O da tersi olmuş idi bizi yükler ezer olur 
Darul Fünun bir mekteptir kaptan kaba süzer olur 


Bu İbriki şair olur, perişanca gezer olur... 


Hocam bizi kapıda karşıladı 
Bardak içine düşen zehri gösterdi. 


Hocam Abdülaziz Bayındır'ın Öğüdü 


Ta haşre dek sürecektir yayacaklar fesadı 
İfritlerin azgınların budur ancak muradı 
Biz seçelim iyi yolu ıslah ile irşadı 


Bu işin de elbet olur bir vakitte hasadı 


Bir bardağa su koyarlar şifa göya isnadı 
Bir damlada zehir gizli mahvediyor bünyadı 
Nice sıvı aslen zehir, kim sorarsa imdadı 


Zemzem olur çaresi ki hasret kılmış ibadı 


Duy sesimi beni dinle ey Müslüman evladı! 
Şeker, şerbet, alkol ile sende zehir inadı 
Bu din bir su, beşer susuz, bırakmalı ifradı 


Sıhhat ile imar olur memleketin abad... 


Bir Burkut Mekkeden bir şişe zemzem getirir... 
diğer pençesinde de dikensiz güller bulunmaktadır... 


Sarayi Yazmış Fuzulî ye Su Terbisi 


Ben Beng ü Bade'ye yazdım Zemzem öyküsü 


Üstad Sarayi'nin Üstad-i muhterem Fuzuli'nin Kaside-i 
meşhuresi'ne yazdığı terbidir. 


Her kimin gönlünde od var ahtarır hemvare su 
Ahtarır bi-çareler düşmüş olanlar dare su 
Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlare su 


Kim bu denlü dutuşan odlare kılmaz çare su 


Her ne cevr etsen yolundan ayrılmazam 
Hasretinden koy sel olsun eşkim asla silmezem 
Ab-gundur künbed-i devvar rengi bilmezem 


Ya muhit olmuş gözümden künbed-i devvare su 


Mazhar-ı Kuddus olup etmektesen etrafı pak 
Hayy sırrından mıdır kim can tapır feyzinle hak 
Zevk-i tiğinden acep yoh olsa gönlüm çak çak 


Kim murur ile bırağır rehneler divare su 


Şevk-i didar'ın içün arz eyleyir eşya özün 
Ta ki nurundan telezzüz eyleyüp görsün yüzün 
Vehm ile söyler dil-i mecruh peykanın sözün 


İhtiyat ile içer her kimde olsa yare su 


Koy heva toprak tebiet hiç eziyet çekmesün 
Tuhm-i gül incinmesin hem tab'ı mihnet çekmesün 
Suya virsün bağban gülzarı zahmet çekmesün 


Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gülzare su 


Serteser müştakdır alem senin bir hattına 
Resm idebilmez yüzün esla musavvir hattına 
Ohşadabilmez gubarini muharrir hattına 


Hame tek bahmahtan inse gözlerine kare su 


Matlabımdır gönlümün fanusu eşkinlen dola 
İzdırab-i eşkden gönlüm sefa-yı can bula 
Arızın yadiyle nemnak olsa müjganım nola 


Zayi olmaz gül temennasiyle vermek hare su 


Adl-i Hak mihnet günü elbet virür hükm-i beliğ 
Hükm onundur ya geçer ya hud çeker ef'ale tiğ 
Gam günü itme dil-i bi-mardan tiğin diriğ 


Hayrdir virmek karanlık gicede bi-mare su 


Eyelmez butlana rağbet akl u irfan sahibi 
Saki-yi bi-marifet ahbar-ı batıl rağibi 
Men lebün müştakiyem zühhad kevser talibi 


Nitekim meste mey içmek hoş gelir hüşyare su 


Geh gezir göklerde yellerlen olur rahmet nisar 
Geh çiçekler el açıp anı edirler intizar 
Ravza-i kuyuna her dem durmayıp eyler güzar 


Aşık olmuş galiba ol serv-i hoş-reftare su 


Suda adet yare meyl u yol taharri eylemek 
Resm-i aşıktır feda-yi can dimek pervane tek 
Su yolun ol kuydan toprak olup dutsam gerek 


Çün rakibimdir dahi ol kuya koyman vare su 


Sanmayın tek mende vardır ârzü-yi vasl-ı yar 
Meyl-i vuslat ârzüsu serteser eşyâda var 
Dest-büsi ârzüsiyle ölürsem dostlar 


Küze eylen toprağım sunun anınla yâre su 


Dâmeni altında cem olmuş kamu uftâdeler 
Saye-i dâmândır mülk-i saadet muhteser 
Serv serkeşlik kılur kumru niyâzından meğer 


Dâmenin duta ayağına düşe yalvare su 


Bend idüp gül bülbülü kendine reng u şengile 
Büy-i güldendir öter şevkile hoş ahengile 
İçmek ister ülbülün kanın meğer bir rengile 


Gül budağın mizâcına gire kurtare su 


Rahmi mâfihâyı gülşen kılmış ehl-i âleme 
Mucizâtın hisn u cevşen kılmış ehl-i âleme 
Tıyneti pâkini ruşen kılmış ehl-i âleme 


İktida kılmış tarik-i Ahmed-i muhtare su 


Ol emin-i vahy-i Hakk u hem habib-i bâ vefa 
Mürşid-i râh-i hakikat usve-i ehl-i safâ 
Seyyid-i nev-i beşer deryâ-yi dürr-i istefâ 


Kim sepüptür mucizâtı âteş-i eşrare su 


Zevrak-i zerrini olmuş âşiyân-ı âşıkin 
Zikri müsânın elinden revnak u akdır yakin 
Kılmağ içün tâze gülzâr-i nubuvvet revnakin 


Mucizinden eylemiş izhâr seng-i hare su 


Hem beşerdir hem nebidir hem şefi'ü hem kerim 
Mucizâtiylen anı techiz kılmış ol Hakim 
Mucizi bir bahr-i bi pâyân imiş âlemde kim 


Yetmiş andan bin bin ateş hâne-i küffâre su 


Muciz-i bâkisi Kurandır demişler bi-niza 
Dost u düşmen bunda fikren eylemişler ictima 
Hayret ilen parmağın dişler kim itse istima 


Parmağından virdiği şiddet günü ensâre su 


Yâr-i sâdıklar bulur mahşer günü oddan necât 
Yoktur ol gün düşmeninden bedter u bed-baht zât 
Dostu ger zehr-i mâr içse olur âb-ı hayat 


Hesmr-i su içse döner elbette zehr-i mâre su 


Rüz-ı Hendek darbesinden oldu seng-i hâre riz 
Her bir ef'alinde bin hikmet bulur ehl-i temiz 
Eylemiş her katreden bin bahr-i rahmet mevc-hiz 


El sunup urgaç vuzu içün gül-i ruhsâre su 


Mübtelâ-yi eşk olanlar derbederdir muttasıl 
Şevk-i vuslattan özünden bi-haberdir muttasıl 
Hak-i pâyine yetem der ömrlerdir muttasıl 


Başını taştan taşa urup gezer âvâre su 


Rahmeten lil-âleminden eylemiş eşyâ zuhür 
Nuru vermiştir bütün zerrâta âheng-i surur 
Zerre zerre hâk-i dergâhına ister sala nâr 


Dönmez ol dergahtan ger olsa pare pare su 


Ey nebiy-yi muhterem men mail-i ahlakınam 
Meşreb-i eşkımda elbet hem-reh-i uşşakınam 
Ya Habib Allah ya Hayre'l beşer müştakınam 


Eyle kim leb teşneler yanup diler hem-vâre su 


Cümle şâhân-i cihânın meyli taht u tâcda 
Hiç niyâzın olmadı dünyâda resm u bâcda 
Sensin ol bahr-i keramet kim şeb-i mirâcda 


Şeb-nem-i feyzin yetürmiş sâbit u seyyare su 


Kubbe-i Hadrâda her kim itse ibrâz-ı hüner 
Hak katından ecri binn misliyle kendüye döner 
Çeşme-i hurşidden her dem zülâl-i feyz iner 


Hâcet olsa merkadın tecdid iden mi'mare su 


İtimadım gerçi yok ef'alıma irfânıma 
İlticâ kıldım bu yüzden rahmet-i Rahmân'ıma 
Bim-i düzah nâr-i gam salmış dil-i süzanıma 


Var ümidim ebr-i ihsanın sepe ol nare su 


Siret-i pâkin olup dâim Sarâyi rehberi 
Nattını terb'i idüp kılmış sözünün ziveri 
Yümn-i natından güher olmuş Fuzüli sözleri 


Ebr-i nisandan dönen tek lu'lu-i şehvare su 


Hasret-i didardan ta haşr hiç kurtulmayam 
Arz-i didâr ettiğin ol gün hasaret bulmayam 
Umduğum oldur ki rûz-i haşr mahrüm olmayam 


Çeşme-i vaslın vire ben teşne-i didâre su 


İşte Müslümanın Kılıcı... 


Doğru Kelam ve adil ölçü ve her işte kısas... 


Yüce Kitabımız Okunsun Diye... 


Şu Kur'anda hikmet bitmez kılı kırka yarınca 
Kıssaları rehber olur akıl ona varınca 
İbrahime su taşır bak sırtında bir karınca 


Koca Nemrut can çekişir bir sinek ısırınca... 


Nice azgın çok bilmişler Hakk sözünü yerince 
Nuh Nebi'nin tufanında battı suya derince 
Hızır gezer denizlerde can gözüyle görünce 


Yıkılırdı viraneler bir yetim hıçkırınca 


İnsanlığın hikayesi Yusuf”taydı sorunca 
Kardeş attı kuyulara biraz asil durunca 
Zindanlara mahkum olup rüyaları yorunca 
Başa geçer Mısırlarda kıtlık halkı kırınca 


Kuyu bitse zindan yuva bu cihanda serince... 


Üstad Sarayi”nin Naat”ı 


Bir gül ki açılmış doğunun sevgi bağında 


Gönlüm yuva kurmuş o gülün bir budağında 


Tarih-i beşer bağını bülbül gibi gezdim 


Gördüm onu bitmiş yolun en son durağında 


Hoş rayihalar tütmededir çevresi zira 


Her reng çiçekler açıvermiş kırağında 


Hayran olup ahvalini seyretmeye daldım 


Duydum onun evsafını irfan ocağında 


İrfan ocağından yayılan nağme-i lahut 


Bir aks-i sedadır doğunun her bucağında 


İrfanının ilhamını almakta melekten 


Bir yel gibi esmekte mübarek kulağında 


Yıldızlara sözlerle kemend atmış o şahin 


Mana selidir sözleri mercan dudağında 


Din sırrı nazarken ona bizlerde haberdir 


Akmakta haber nuru onun gür bulağında 


Taliplere irfan ocağından dedi dersi 


Her talibe yer vermede şefkat kucağında 


Pervane olup yan ona talip isen ey dost 


Gönlünde yanan ateş-i aşkın çırağında 


Aşkın yolu kızgın güneş altındaki yoldur 


Hiç gölge yoktur ne solunda ne sağında 


Rahmet olarak aleme yağmur gibi yağdı 
Can bitti çiçek açdı yerin en çorağında 


Rahmet seli dağdan inerek çölleri sardı 


Dağlar nice dursun bu çetin sel yatağında 


Kayser ile Kisra'yı onun korkusu sardı 


Bayrakları indi çarık oldu ayağında 


Geç geldi Sarayi bu çorak günlere kaldı 
Ah keşke geleydi onun aydınlık çağında 


Üstad Goethe'nin Şiirini ve Divanını Hocamız Senail Özkan 


bey Tercüme etti 


Hz. Muhammed'in Nağmesi 


Kayalıklardan fışkıran, 

Şu neşe pınarına bakın, 

Bir yıldız çakışı sanki; 

Bulutlar üzerinde 

Yüce ruhlar beslemiş gençliğini, 
Derununda koruluktaki kayalıkların. 
Taptaze gençliğiyle, 

Sıyrılıp bulutlardan 

Raks eder gibi iner mermer kayalara 
Haykırır sevincini 

Sinesinden asumana. 

Katmış da önüne rengarenk çakılları 
Sürüklüyor dağ geçitlerinden aşağı, 
Ve bir önder azmiyle 

Götürüyor beraberinde, 

Nice kardeş pınarları 

Vadilerden aşağı 

Çiçeklenir geçtiği yerler, 

Ve çimenler 

Soluğuyla yeşerir. 

Lakin eylemez onu, 

Ne gölgeli vadiler, 

Ne sevdalı bakışlarla yüze gülerek, 


Dizlerine kapanan çiçekler: 

Basıp ovayı ta içlere kadar ilerler, 
Sonra döne dolana akar gider. 
Yoldaşı oluverir akarsular. 

Ve şimdi gümüş parıltılar içinde 
Gider ovaya, 

Ve onunla parıldar ova, 

Ve ovalardan gelen ırmaklardan, 
Ve dağlardan inen derelerden 
Sevinçle bir ses yükselir: Kardeş! 
Kardeş, kardeşlerini de al yanına, 
O kadim Yaradana, 

Kucağını açıp bizi bekleyen 

O ebedi ummana kavuşturur, 
Ah! O kollar ki beyhude açılmış, 
Bağrına basmak için hasret çekenleri; 
Zira şu 1ssız çölün 

Haris kumları bizi yiyip bitirecek; 
Güneş yukardan kanımızı içecek; 
Bir tümsek engel göle ulaşmamıza! 
Kardeş! 

Al ovalardan bütün kardeşleri, 
Dağlardan bütün kardeşleri al 
Eriştir hepsini yüce Yaradana! 
Haydi, gelin hepiniz!- 

Nasıl da coşmakta şevkle; 


Bir nesil ki taşıyor yücelere önderini! 


Parlak zaferlerle ilerlerken, 

Ülkelere ad verir, 

Geçtiği yerlerde şehirler kurulur. 
Durdurulamaz, muttasıl akar köpürerek 
Öyle cömert bir fıtrat ki o, 

Parlayan kuleleri, 

Ve görkemli mermer sarayları 
Böylece ardında bırakır gider. 

Sanki atlas; sedir ağacından gemileri, 
Taşıyor devasa omuzlarında; 

Ve bir uğultu ki rüzgarda, 

Sırtında binlerce yelkenli, 

Hep onun ihtişamına şahit. 

Ve böylece bütün kardeşlerini, 
Evlatlarını, hazinelerini 

Neşe saçan kalbiyle 

Götürür bekleyen Yaradana. 


Johann Wolfgang von Goethe 


(Çeviri: Üstad Senail Özkan 
Doğu - Batı Divanı Ötüken 
Yayınları İstanbul 2009 3. Basım sf.111) 


Mekke'nin fethi ve İslam'ın zaferine binaen üstad Fuzuli'ye ithafen 
İbriki bu meclisten haberdar olur ve oraya gitme arzusuna kapılır 


Resulü Ekrem'in dostlarına ve ahdini tutan ümmetine 


Pak Beldenin Hikayesi 


Milattan hayli sonra, kupkuru bir şehirde 
Güçlüler iş başında, halk üzgündü seherde 
Tüm kuyular onların, yudum yoktu fakirde 


Hırs, öfke iktidarda, insanlıksa sihirde 


Yozlaşma yürümüştü, kavga vardı kaderde 
Zulumat kaplamıştı, gökyüzüyse zifirde 
Cömertlik ve ikramsa bir tek belki zehirde 


Faiz caiz diyorlar, zekat yoktu mehirde 


Bir kaynak fışkırmıştı, tam o anda o yerde 
Tüm damlalar buluştu, bir emsalsiz nehirde 
Parlayan insan seli, tek yürek tek neferde 


Bir kutlu inanç ile mübarek bir seferde 


Pırıl pırıl olmuştu, Mekke o gün zahirde 
Tüm putlar yıkılınca, özgür idik ahirde 
İnsanlığın destanı, en asil en mahirde 


Yazılmıştı böylece, yer etmişti beşerde... 


(Şair burada Goethe'den farklı olarak 
Su ile Kur'an-ı Kerim'i tasvir eder) 


Medh-i Zemzem 


Bir kuyuda öyle bir su, cennetten mi acep abı? 
Kitapların kitabıdır, en hoşlardan da hoş abı 
O kuyu ki zemzem adı, nice kimse o bitabı 


Kupkuru bir çölde çıkar, çatlatıyor her şarabı... 


Aşk şerbeti ancak odur, içenleri mest ediyor 
Kim ki ondan yudum aldı, halk başına üst ediyor 
Dervişlere pek ayandır; şair neyi kast ediyor 


Bir rahmetin pınarıdır; temizliyor tüm şer abı... 


Der İbriki bu kitapta ondan bahis ettim size 
Bir ibrikim doğru ancak bakıverin içte öze 
Gerek olmaz bundan böyle daha fazla açık söze 


Cehennemler söndürüyor; kaldırıyor tüm azabı... 


Üstad Goethe'ye ithafen'dir. 
O'nun tabiriyle Kuran-ı Kerim kitapların kitabıdır. 


Hz. Nebi'nin ahlakına dair. Kim o güle değer ise o koku 
üstüne siner ve daha çıkmaz... 


İbrik?in Kokusu Güldür Gül! 


Bahçelerde nice gonca açılır da üryan olur 
Yürek görüp hasret duyar, dağlanır da büryan olur 
Bir gül var ki şu Hicazda koklayanı bağban olur 


Er olanlar yola düşer, hasetçiler Aryan olur 


Dikensizdi mucizevi, kainattı seyran olur 
Rüzgar sürer ıtırını, bizim ilde ceyran olur 
Yaprağına dokunansa hayat boyu hayran olur 


Nice gözler pınar olur, firkatinden giryan olur 


Çiçeklerin sultanıdır, her müşküle derman olur 
Dalından bir zerre düşse katran bile ayran olur 
İnsanlığa ferman olur, selamete peyman olur 


Balık varsa yüz çeviren düştükleri dalyan olur 


Bu İbrik'in tüm emeli hak yolunda mihman olur (erkan) 
O gülden bir koku sindi zemzem ile harman olur 
Cennetinde işret bulur, belki koyan rahman olur 


Su divanı yazılır da belki dine burhan olur 


Efsunlanan Bir Şehirde 
Hep Kokusuz Çiçeklerle 


Efsunlanan bir şehirde sur içinde şair canı 
Hep kokusuz çiçeklerle donatılmış dört bir yanı 
Hani güldendi terazi? Gülü gülle tartan hani? 


Ezanları bastırıyor kilisenin çalan çanı 


Yok olayım bu zikirde, konsun bana müşkül tanı 
Bir nefeslik şu ömrümde hatıradır gülle anı 
Sultanlığa değişilmez kazanmışken aşık sanı 


Değirmeni döndürürmüş iyilerin akan kanı 


Dolaşırım gerekirse Erzurum'u hatta Van'ı 
Bir beddua bir de dua ürkütüyor nice hanı 
Şikayetim ancak şudur; kötülerin kötü zanı 


Beni kınar isen derim; bir dem olsun gülü tanı 


Lalelerin ülkesinden gelip bana yiğit bani 
Dedi şair seninleyim ne de olsa dünya fani 
Adımıza bir saray dik çatmadan ki ölüm ani 


Lalelide gülistanı sor ki şaşsın nedir Yani? 


Sayın ağabeyim Kürşat Duru'ya ithafen 


Bir Dostum Var Adı İslam 
İçki İçer Sabah Akşam 


Bir dostum var adı İslam; içki içer sabah akşam 
Bir görüver sanki yamyam, fayda etmez buna zemzem 
Şarapsız bir günü yoktur dinlemiyor helal, haram 


Yumruklarla vurur güm güm, ağzında yok hoş bir kelam 


Kadehinde her dem müdam, müdam, müdam daim 
müdam... 


Şeriatı umursamaz korkutmuyor bunu idam 
Şu zemzemden al bir yudum, el insaf be müşrik adam! 


Aklın olsun yeter tamam, dersin nurla doldu odam 


Ateşgede kültürünü yayıyorlar budur tasam 
Sakilerle davalıyım, men ediyor beni yasam 
Zerre ağırlığı varsa, kalplerinde iman susam 


Meyhanede ne söylerler varsa yoksa kesem, kasam... 


Su Şehrinde Susuz Yaşayanlar 


İstanbul'un hali garip iş yapmıyor hiç bir sahaf 
İstanbullu ise kaçık elde kalem işi paraf 
Su şehrinde yaşıyoruz ama biziz sudan muaf 


Suya hasım olan biziz herkes şimdi kuma taraf 


Gençken herkes bu şehirde maceracı, iş deniyor 
Dönmedolap Aksaray'da bir çıkıyor bir iniyor 
Değirmendir susuz döner, bilmem neden el biniyor? 


Kader çarkı budur belki herkes insin diyor sarraf 


Yaş büyürken bu kez millet bir mekanda Sulukule 
İçkilere mahzen bu yer hatta belki demli kale 
Sek içilir votka, rakı her gece ki döner sele 


Sudan murat yine yoktur, ne arardı burda eşraf? 


İhtiyarlık başladıysa şimdi yer Zincirlikuyu 
Dur sevinme! Ne yazık ki onunda hiç yoktur suyu 
Nice kimse yatar onda, nice şöhretlere diyor uyu 


Berzahlarda neler olur? İşte şimdi belli Araf... 


Ya İlahi! Müslümanlar Aşıyorlar Hudud 


Ya İlahi! Müslümanlar aşıyorlar hudud 
Mala mülke tapıyorlar, ediyorlar sücud 
Küffar ile kılıç dansı ediyor da Suud 


Fars'a, Türke düşman diyor, oluyoruz şühud 


Bir din var ki din içinde emretmedi mabud 
Arapçayı her öğrenen soruyordu nukud 
Hepsi bizim kölemizdir diyor ise Yehud 


Tevhid bu mu nerde kulluk? Ters dönüyor vücud 


Ateşlere yaslanıyor her biri ki mesud 
Ganimete koşuyorlar sanki bugün Uhud 
Mühlet verdi sabır dedi sınıyordu vedud 


Tutanlara selam olsun Hak'tan bilip kuud 


Bektaşi Sadi'ye 


Müminlerin Seliyiz... 


Başka dava biz bilmeyiz, biz Allah'ın kuluyuz 
Bir damlayız hepimiz de müminlerin seliyiz 
Mazlumların ahı biziz, zayıfların koluyuz 


Biraz amil, biraz akil, gerçekteyse deliyiz 


Meşrebimiz budur bizim biraz fazla suluyuz 
Zararı yok içmenin ki zemzem ile doluyuz 
Biz Mekke'nin toprağıyız, Medine'nin yoluyuz 


Biz infakı soranlarız, verenlerin eliyiz 


Felekten gün çalsın diye dertlilerin ziliyiz 
Amaların gözüyüz biz dilsizlerin diliyiz 
Fazla eşer olsan bizi bataklığın kiliyiz 

Biz toprağın hem dikeni hem de ne ki gülüyüz... 


Şekerli Suyla Şerbetle Doldu İbrik Vay! 


Medresenin bu haytası kovulur da yine çıkmaz 
Su kemeri dibindeydi, su sorar da yine bıkmaz 
Su sakisi bizler idik, bu şadırvan niçin akmaz? 


Susuzluktan güller solar, yediveren niye kokmaz? 


Ömer abi yedirirdi, hem öğretti o elif ba 
Her gün şerbet, her gün sohbet, hem baklava hem tulumba 
Şen idik biz nice vakit, yanıyordu sarı lamba 


Yağlar suya karışınca anladım ki dibe çökmez... 


Molla Mahmut okuturdu Maturidi, Sabuni'yi 
Coştururdu günden güne köpürtürdü deruniyi 
Talha Hakan Alp hocaydı ilm-i mantık, Biruni'yi 
Söyler idi; “Mugalata, canlar yakar yüze bakmaz...” 


Hasan Fakih, mor ve pembe giyinirdi abes yelek 
Bu İbrik'i istemedi, gitsin diye tuttu dilek 
Aşık Selim bahçededir “Lale etti bize kelek...” 


Deyip gülü sordu bana, neden kimse suyu dökmez? 


Kur'an-ı Azmüşşan'ı Zemzem'e benzeten İbrik'in dolma 
aşkı ve şevkini dile getirir. 


İbrik'in Aşkı 


Eller münakaşa etsin, biz tefekkür edelim 
Arsızların muhitinde biz tesettür edelim 

Evvelleri yad eğleyip, biz tezekkür edelim 
Fikri hayale kapılıp, biz teddebbür edelim 


Varsın isyanlar çıksın da biz tevekkül edelim 
Kendimizde cürmü bulup, biz teakkul edelim 
Fikriyatın pazarında biz tedavül edelim 


Mat olanlar arasında biz tebellür edelim 


İfsaddan ve sefahatten biz teneffür edelim 
Dedikodu ve gıybetten biz tenekkür ederim 
Nadanlar duyup yok saysın biz tekerrür edelim 


Bahr-i lisana dalalım, biz tebahhur edelim 


Üstad Abdulhalim Koçkuzu'ya ithafendir. 


Uydurulmuş Dinden İndirilmiş Dine... 


Gör! Mikroplar birleşerek ödem elde ediyor 
Hasar verip de bünyeye verem elde ediyor 
Sakal ile cüppe giyen konum elde ediyor 
Şirketleri büyüdükçe sehem elde ediyor 


Her asırda şirkin ehli kalem elde ediyor 
Uydurulmuş din anlatıp sanem elde ediyor 
Dünya bilip esas amaç kadem elde ediyor 


Müslümanlar ellerinden elem elde ediyor 


Gerçek dinde miskin yetim kerem elde ediyor 
Dayanışma, sevgi, saygı önem elde ediyor 
En fakir ve yoksul olan İrem elde ediyor 


Peygamberse bir hoş kelam “kasem” elde ediyor 


Türklerin ülkesinde bugünlerde zalimler hayırla anılıyor 
olmuş... Hatta adlarının başında hazret denir hale gel- 
miş. Peygamber efendimize çok ağır hakaretler eden ve 
torunlarıyla savaş edip susuzluktan ölmesine vesile olan 
Muaviye ve Yezid'e hazret diyen gafillere bakınız Osmanlı 
Sultanı Abdülaziz neler diyor: Bizim sözlerimizi kınayan- 
lar Diyanet İşleri Başkanlığı eski Başdanışmanı Sayın Ali 
Akın'ın eserlerini ve konuşmalarını dinleyebilirler. İnsan- 
lığın en yüce şahsiyeti olan Hz. Peygamber'e hakaretler 
edenin ve Emevi ırkçılığı bilincine sahip olanın İslamiyet- 
le bağdaştırılması asla hoş değildir. Ehl-i sünnet uleması 
dahil bu konuda tarafını belli etmiştir. İmam-ı Şafii'nin 


divanında ehl-i beyt'i de ayrıca okuyabilirsiniz. 


SULTAN ABDULAZİZ?DEN KERBELA ŞİİRİ 


Kudretil ayini Resul-i Şâh-ı Servere, 

Katil kastiyle cem oldular bir yere, 

Nasıl da lâyık gördüler cism-i pâki hançere! 
Ümmet olmak böyle midir Hz. Peygambere? 


Hem ciğerpâre-yi Fâtıma, nur-i çeşm-i Haydare 


Biat vâcib iken iman etmedi ol layın, 
Kurdular dini fesadı oldular dini hayın, 
Hüseyne kast fitneyi hayasız bidin, 

Ümmet olmak böyle midir Hz. Peygambere? 


Hem ciğerpâre-yi Fâtıma, nur-i çeşm-i Haydare 


İncittiler evlad-ı Resulü, Hakkın da kulu, 
Vermediler Kerbelada mazluma bir katre su, 
Ey hayasız zâlim, senin yüzüne pü! 

Ümmet olmak böyle midir Hz. Peygambere? 


Hem ciğerpâre-yi Fâtıma, nur-i çeşm-i Haydare 


Hüseyn'in katlinin hiç kalır mı yanına, 

Şimir mel'un hançer çaldı ol Şâh'ın gerdanına, 
Ey münâfık nasıl girdin Şâh Hüseyin kanına! 
Ümmet olmak böyle midir Hz. Peygambere? 


Hem ciğerpâre-yi Fâtıma, nur-i çeşm-i Haydare 


Kuranı, din-i İslam'ı metâ gibi sattılar, 

Ehl-i Beyt'i üryan büryan Şam esir ettiler, 
İnsanlığa reva olmaz böyle bir iş tuttular, 
Ümmet olmak böyle midir Hz. Peygambere? 


Hem ciğerpâre-yi Fâtıma, nur-i çeşm-i Haydare 


Ey müslümanlar dinlediniz, feryâd figân ettiniz, 
Din-i İslam olmuşuz, Resüle imân ettiniz, 

Ya buna nasıl dayansın, Sultan Halife Abdülaziz! 
Ümmet olmak böyle midir Hz. Peygambere? 


Hem ciğerpâre-yi Fâtıma, nur-i çeşm-i Haydare 


Nimet Yıldırım Hoca'nın öğüdü 


Nahit”e Aldanma 


Suların başında bir de bir güzel; gözleri badem 
Akılçelen olur aman! ifftetinden sanma Meryem 
Eğer ona kandın ise ömür boyu senle matem 


Altın küpe kulağında, tanı onu etme sitem 


Kimi vakit peri olur, kimi vakit o bir çiğdem 
Güzel yüzlü talihlidir, boyun eğer ona Adem 
Feleğin hem şarkıcısı, süslü püslü görür hemdem 


Ne bir fikir bırakıyor ne de ilke ve de erdem 


Alemin sırrını dinle, her yiğide odur gündem 
Nice erkek sendeledi, ona karşı nedir hikem? 
Konağına kim girerse sebepsizce duyar istem 


Fısıltısı zincirliyor, ılık ılık esen meltem 


Ediplerin hocasıdır, nazımlar ustası madem 
Onca şair aşığıydı, fark etmiyor Cahit, Ethem 
Çukurlarda can veriyor Orhan Veli niyedir hem? 


Üzülmüyor bir an bile, ne de anar onu bir dem... 


Her Felaket Bu Devirde Kasırga da Tayfun da 


Her felaket bu devirde kasırga da tayfun da 
Her memleket bir yıkımda, pek az insan farkında 
Depremler de fırtına da çığ da hatta volkan da 


Altı üstü bir olmuştu Batı'nın da Şark'ın da 


Bir ekmeğe esir adem, herkes ev ve barkında 
Gencecikken ölüm çatar, mezardadır kırkında 
Bu insanın soyunda da... Var bir çeken ırkında 


Sapla saman ayrılır ki değirmenin çarkında 


İnançsızlar birlik kurar Romasında, York'unda 
İnsanlığı ezmek diler mat yaldızlı torkunda 
Hokkabazlar yılan taşır çantasında börkünde 


Bir Musa da çıkar elbet boğulurlar arkında... 


Biz ki yeminler etmiştik kutsal belde Orkun'da 
Bir mübarek su ile sönecektir burkan da 
İnsanoğlu ne de olsa tek atadan bir kanda 


Su çeken de bizdendir, kuyulara sarkan da... 


Bir Cehennem Kazanı 


Latifeci latifeyle sundu bize esrarı... 
Bir mezarlık içindeydi tebessümle ezkarı 
“Ağıt” dedi dirilerin gece gündüz efkarı 


Beyaz mermer, kara toprak her faninin diyarı 


Cehennemde kazan kurmuş zebaniler mimarı 
Her kazanın başındadır alev odun şikarı 
Bir kazanı boş koymuşlar, “gerek yoktur” ikrarı 


Türkler çeker her çıkanı geri düşer tekrarı 


Bir fıkrada koca millet, çizmeli bu nigarı... 
Hep kötülük ve düşmanlık, her yanı ve kenarı 
Istırap ve elem dolu bütün leyl ü neharı 


Müslüman'ın her diyarı sanki zulmün hisarı 


Kirletiyor hem denizi, hem gölü ve enharı 
Aratıyor bizlere ki gıpta ile küffarı 

Haddi aşıp azap arar, kızdırıyor Cebbar'ı 
Hep taşkınlık içindedir, hiç sormuyor vakarı 


Keşif Oldu Nice Tiryak 


Keşif oldu nice tiryak, medeniyet şurubu 
Başımıza örüyorlar ilaçlarla çorabı 
Zayıf düşür önce tabii, sonrası ez garibi 


Bozuyorlar ey ahali! Ekini ve turabi... 


Gılikoz ve Furuktozla iş bitirdi hokkabaz 
Zekileri aptal etti, sonra hasta madrabaz 
Cahil olan cesur olur, usta idi kumarbaz 


Bomba alıp kime attı? Kırdı bütün Arab'ı 


Kinayeli ve telmihli bir arma var gözümde 
Tersten oku bir mesaj var, gizlice bir çözümde 
Mekke yok der ne gariptir, ciddiyet var sözümde 


Şeytan işi, ifrit işi, ben sevmedim bu abı 


Kim içtiyse bu şuruptan, içer içmez böcekti 
Sineklerle örümcekler vatanları çiçekti 
Öyle ise bu zehirdi, daha kim içecekti? 


Gümrüklere kilit vurun, kapattırın ebvabı 


Kavgacı ve maddeci anlayışın getirisi görünüşte deva 


gerçekte zehir olan ilaçlar 


Yaşayanlar Hastalar 


Yaşayanlar hastalar hem de hepten hastalar 
Sağlıklılar ölmüşler, bunlar fikren hastalar 
Tescillendi raporla, hepsi ilmen hastalar 


Yahu herkes hastadır hem de tıbben hastalar 


Koyulmuyor bir tanı, öyle zihnen hastalar 
Tedaviden kaçarlar, bak ki ruhen hastalar 
Putçulukla meşguller, tam da dinen hastalar 


Hangisini diyeyim? Tümden zaten hastalar 


Durulmuyor birlikte, hem ahlaken hastalar 
Kasten zehir içerler, sözde sehven hastalar 
Uçkurları pek düşük, yazık! Şehven hastalar 


Köklerinde var sorun, onlar fıtren hastalar 


Ayyaş ile Berduş”un Sohbeti 


Viski benim dinim diyen, rakı âlâ diyeni 
Fütursuzca, ilkesizce dine hâlâ diyeni 
Pavyonlarda, tavernada ele o lâ diyeni 


Eblehlerin güruhudur yare lâ lâ diyeni 


Daha beter, daha adi şimdi kola diyeni 
Aziz bilip, su yerine, içti lala diyeni 
Hem boyalı hem asitli, bak şu bala diyeni 


Şekerini söylemedim, afyon ola diyeni 


Bilenleri anlatıyor, bu şey bela diyeni 
Milletime içiriyor, oku sela diyeni 
Hastalıktan öldürüyor, mide hela diyeni 


Her şeyi bir göz yapıyor, o göz ela diyeni 


Sen İbriki içmedin mi? Gördük kella diyeni 
Büyük söze yemin etme! Biz ki illa diyeni 
Tenhalarda yakalandık, hem de valla diyeni 


Öğüt verip eşe dosta, başı salla diyeni... 


İnsanoğlu Zulme Maruz 


Söylemeyen nice baş var; insanoğlu zulme maruz 
Bir düzen ki güç düzeni, her iş gizli bulduk rumuz 
Bu davada başım gider, sermayedir hece aruz 


Hakka gitmek bize derman, doğru tespit şeb-i aruz 


Maymunların davası mı? Biraz elma, çikita muz... 
Her çorbaya şeker döker, şerbete mi? elinde tuz 
Şarlatanlık, şaklabanlık attıkları tokat, omuz 


Dünya kaynar sandık ama günden güne tutuyor buz 


Hak yolunda gitme diye düşman eder tam taarruz 
Gel kendine, dön özüne, uyma ite haydi Oğuz! 
Aynı düzen, aynı hukuk, her dinde var sanki topuz 


Halka vurup başlar ezler, susma kalem! Susma kopuz! 


Biri var ki her iştedir, o ediyor esas vaaz... 
Anlaşılmaz neden böyle, her işi de açık garaz 
İyilikten doğuyormuş bin kez gördüm nasıl maraz 


Her gün aynı bir ay boyu, nerde kaldı hesap otuz? 


Pilastik Çağı 


Kap kacak tat vermez, bu çağ sentetik 
Niye mazi oldu cam ve seramik? 
Dandik anam dandik, bunlar pilastik 
Bir daha ediver sende bir tahkik 


Ya teneke nedir? Kaldırmaz mantık! 
İlaçsız yenmiyor mısır ve fındık 
Tabut olmuş cama ahşaptan sandık 


Oysa nasıl olur? Mirastır antik 


Kimler çıkardıysa alıyor tebrik 
İnsanlar memnun ki ediyor tatbik 
Hangi tabip sundu bunlara tasdik? 


Hasta eder sonra edince tetkik 


Çok üzgün ne yazık! Bir cevher ibrik 
Şap yiyor şu alem dururken irmik... 
Sözüm asla değil zerrece tahrik 


Yarın yaslar olur şimdilik şenlik... 


Bırak Diyor Hain Tüm Mikroplar Neşretsin 


Bırak diyor hain tüm mikroplar neşretsin 
Vücutta dolaşsın, hem insanı kahretsin 
Organlara değsin, açık dille küfretsin 


Hastalık da olsun, iltihaplar zuhretsin 


Elde şırıngayla geldi bize hekimler 
Beyaz önlüklerle gayet şıktı dikimler 
İyileşme yoktu geçti güzler, ekimler 


Kimdir ya hayatı böylesine zehretsin? 


Kimi müverrihti kimi şair ve edip 
Kimi hukukçuydu kimi alim ve hatip 
Her iş de bocaydı anlatıversem tutup 


Niçin ki nankörce kötülüğü fikretsin? 


Şu Şarta Her Asır Aynı Rüzgar Esiyor 


Şu Şark'ta her asır aynı rüzgar esiyor 
Ölü için kullar, dirileri kesiyor 
Kim kuvvet bulursa öbürünü basıyor 


İftiralar edip, öfkesini kusuyor 


Kafirle münafık kesin bize belliyken 
Hak hududu çizmiş, mü'min olan şallıyken 
Dillerinde tevhid, bahçeleri güllüyken 


Mü'minler mü mine sebepsizce küsüyor 


Resul men etmez mi? Tüm bu harp yasal mıdır? 
Bir zalim olsa da halife vasal mıdır? 
Sözde bu hükümler dinimde asıl mıdır? 


Diyeni tekfirle ulemalar asıyor? 


Hangi İslam Nerde Mü'min? 
Suçta Önde Hep Müslüman! 


Hangi İslam nerde mümin? Suçta önde hep Müslüman! 
Eli tutmuş yılan gibi Hak'tan değil ip Müslüman 
Yalan söyler, haram arar, küfür varsa yap Müslüman 


Hayır olsa, fayda bulsan, durmaz hadi tep Müslüman 


Bir şapkayı dava etti, oğlu taktı kep Müslüman 
Samanları cebe koydu, bize verdi sap Müslüman 
Zihni kokar, dili kokar, bedeninden çöp Müslüman 


Nerde gavur eli varsa arif diye öp Müslüman 


Hile hurda senin işin, yedirmeden kap Müslüman 
Dağlar erir sen zulmüne, dedin deva hap Müslüman 
Şerden gelme, yerden bitme, sözde kutsal sop Müslüman 


Bırak artık bu işleri, sen kendinden kop Müslüman 


Asrın Filozofu Demlik : Bertırand Russell 


Asrın filozofu Bertırand Russell 
Bir teori atmış bir tirend Russell 
Kutsal demlik demiş söylemiş Russell 


Var yok kavgasında tam bir and Russell 


Evrende varsın da olsun bir demlik 

Yok demek mümkün mü? Ustaca kemlik 
İspatı yok ise zayıfa yemlik 

Türküsü tutturdu bu Berkand Russell 


Bu şair ne var ki sonuçta İbrik 

Alt eder Rusell'i olup da malik 

İçi katran dolu, şeytana salik 

Ha demlik ha İbrik Bertırand Russell 


Niyetim değildir asla ki kamlık 
Bizim eller çöllük sizinki çamlık 
Fikriyatın sonu tam bir yamyamlık 


Tutamazsın bizi Bertırand Russell 


Bilir misin nedir? Sinvand Russell? 


Dünya Bir Camhane Herkese Şekil Verir... 


Bir fabrika kenarında üretirler camdan şişe 
Sanatkarlık ne haldedir? Takılmıştır her can şişe 
Kölelikten beter düzen, dokunmuyor hiçbir dişe 


Bir meziyet göremeden, şaşıyorum ben bu işe 


Para ile kurulacak aileye, sözde eşe 
Dostluk umup alçaklardan aldanarak keşmekeşe 
Menfaatin tezgahında kalmış isen kirli leşe 


Sarılıp da teselliye gidemezsin vakit beşe 


Özgür olup cesurlarla adam gibi mertçe yaşa 
Gerekirse koy başını sert de olsa kirli taşa 
Hakkını bil, boyun eğme güçlü diye zalim başa 


Açlıktan öl, minnet etme bir gün dahi haram aşa... 


Dev Sürahiler Dikiyorlar Camdan... 


Yüzden fazla dev sürahi; İstanbul'a doldu bina 
Bir kap gibi hem de hepsi benziyor ki hepsi nuna 
Gökdelendi adı güya, girenleri sen de kına 


Sineklerle örümcekler ediyordu içte zina 


Yağmurlara bir oyundu, aşikardı bu sır bana 
Bulutlara değiyordu, yağmur düşer bu cam hana 
Kapısında kuyruk olur, halk giderdi yana yana 
Nehirleri yok ettiler, bir kaldıysa belki Tuna 


Kim bu sürahiden içti, o olurdu hemen rana 
Aciz kaldı çözemedi nice bilgin nice dana 
Bu kuleler kir yuvası, şer saklıydı bunda mana 


Bunca şehit bunca gazi, anca geldi bize gına 


Sahipleri pek mesuttu, yakıyordu ele kına 
İfritlere katılırdı, içenleri git de sına 
milletimiz yok olacak, çare bulun lütfen buna 


Kuruttular İstanbul'u, yakın oldu bize Sina... 


Din Bu Diyenlere Kapak 


Şarkiyatçı alimleri iyi görüp bilmek gerek 
Onlar oldu dine sütun İstanbul'a binbir direk 
Her birinde bir mucize, kazandılar yüce erek 


Tasdik eder nicesi ki ilahidir geldi melek 


Müslüman'ın hor çocuğu dolaşma da gevrek gevrek 
Derdin aklın hep oynaşta, niyetin zurna ve zeybek 
Ne olur az akıllı ol, hani birazca da zeyrek 


İki düğümü de sen çöz, kimisi var atar ilmek 


İnsanlığı getirmedi bu dünyaya uçan leylek 
Dine masal katıyorlar, bin asırdır bizle zevzek 
Nakıs akıllılar ile konuşanı buçuk çeyrek 
Bizde dahi pek çıkmıyor, yetişirse bile seyrek 


Ritter dahi buradadır, madam Şimmel ki bir çiçek 
Alimlerin sözleri ki baklavadır bize börek... 
Dursun'un da kitabı var ama lakin almaz yürek 


Önce işer suya sonra abdest alır neme gerek? 


Kevser”e Serap Diyen Budalalalar (ahiret 


bahsini içerir) 


Mecnun'luğa heveslenme sana azap olurlar 
Her sözleri kahır olur, yakar kezzap olurlar 
Bir gün olur canlar yiter, hepsi turap olurlar 


Yakan kumda gezdirirler, sözde sevap olurlar 


Kime yari sordum ise kalıverdim esefte 
Eğri diyor ağızları benim gözüm elifte 
Gönle ateş düşürmeye çalışıp da aşufte 


Etti namert cananımı, küfre mihrap olurlar 


Serap dedi her düzenbaz o güzelim kevsere 
Varıp sorma bilmezlere, danışma ki ebtere 
Zemzemii var o kimsenin layık değil kemtere 


Yeşertiyor her damlası, nasıl serap olurlar? 


O kimsenin zemzemi var, bir deneyin zemzemi 
İçte ateş söndürüyor, yola çeker hemdemi 
Ben inandım zemzeme ki kaldırıyor müphemi 


Kevser içmese de dahi hem şifayab olurlar 


Tuzlu Suyu İçip Kanmayı Bekleyenler 


Mana alemine sultan, bir peygamberlerdir 
Onlar cihanın ıtırı, miski amberlerdir 
Başkasına ala diyen, deli kamberlerdir 


Etrafında lif taşıyan, oddan çemberlerdir 


Bir hikaye uydurmuşlar, bilmem ki gülsem mi? 
Ağlayıp üzülsem ya da feryada gelsem mi? 
Fatıma mı? Ayşe mi ya veyahut Gülsüm mü? 


Hepsi bizim anamızdır, hepsi cevherlerdir 


Alıp kırkları Harezmden, varmışlar Mekke'ye 
Ali'yi de koymuşlar ki baş diye tekkeye 
Koca Resul'u Suffe'ye, almayıp terkiye 


Koymuş, sır sormuşlar, bunlar dülgerlerdir 


Ne dini bilgi var bunda ne de bu masumca 
Münezzehti Resul haşa, bu sözler hasımca 
Kucağını açmıştı din, beklerdi asımca 


Yaptıkları inkar, bunlar münkerlerdir... 


İbrik su üstünde yüzüyor... 


Siyah Kuğu Bulundu... Hala Diretenler Var... 


Bin fırtına kopsa da iflah olmaz şu Doğu! 
Kıyametler koparken hep gözlerde kir buğu 
Bizi esir etmişler, üstümüzde şirk ağı 


Her fırkamız müptela, içtikleri de ağu 


Bulmuş Garbin alimi , kapkara bir tek kuğu... 
Tarih boyu yok dendi, bilge idi pek çoğu... 
Yanılmayan kanımca gösterenler şu göğü 


Yok diyenler yok oldu, bilmiyorlar ki yoğu... 


Beni İshak gel de bak mahveyledin her çağı! 
Hıradaydı son nebi, sen dersin ki Tur dağı 
Zemzem ile sulandı İsmail'in hoş bağı 


Bir bahçe var gizemli, döktükleri gül yağı... 


Balıkların Hikayesi Nazire-i Attar Vahdet-i 
Vücut Eleştirisi 


Bu Marmara bir iç deniz, yüzen nice balık var 
İçlerinde bir misafir, Yunus adlı bir muhtar 
Engin denizlerde yüzer, ara sıra da uğrar 


Nice balık kıskanıyor, ediyorlar da ihtar 


Kirli Haliçten denize inmiş kefal etmez ar 
Diyor “Durun ey gardaşlar! Size iyi müjdem var.” 
Şu Yunus ki yüzer durur, bize neden olur zar? 


Ne farkımız var ondan ki? Kuyruk vermiş bize yar! 


Balıklara azab olmaz deniz, olur mu hiç har? 


Su içinde her vatan ki bizim için asıl kâr 


Balıkları ikna etti, ufukta bir sefer var 
“Galip biziz ahirde de inşallah ki zafer var” 
Bir yanında mezgit, hamsi, bir yanında lüfer var 


Kefal başta bir ordu ki yanlarında nefer var 


Karadeniz ve Akdeniz ikisinde de yarar 
Yüzmek büyük denizlerde küçüklere pek zarar 
Tamahkarlık rehber idi, hepsi kıldı da karar 


Balık değillerdi artık, onlar oldu yüzen mar 


Çinekop'tu aşka gelmiş dedi “benim şu settar” 
Sarıkanat çığlık attı” benim tamam şu cebbar” 
İskorpit ile kırlangıç “biziz öyleyse kahhar” 


Her biri bir yüce sıfat sanırsın ki hep ebrar 


Marmaradan boğazdaki suya çıktı yüz hunhar 
Her biri bir heves arar, başlarında aç simsar 
Kuş değildi balık idi, sonlarıysa pek gaddar 


Hikayeyi böyle bilin anlatmamış tam Attar 


Bir balıkçı ağ atıyor, ağları ki bin damar 
Her yırtığı elleriyle saatlerce o yamar 
Maceracı balıklara bu ağ oldu bir şamar 


Her birini tutup çekti, oynadılar bir kumar 


O balıkların hepsi ki kızgın tavalarda zar 
Edip, ahla inlediler, midelere olup yar 
Bu kıssa da hadsizlere bolca ibret, öğüt var 


Yunuslara yar olmalı, yarışmaksa ayıp ar... 


İbrik suda dibe doğru batar... 


Deniz Atr'nın Delili (Hz. İsa ve Hz. Meryem 
validemiz için) 


Denizlerin dibine düşmüş idim nihayet 
Ağzıma dek doluydum, bana buydu ibadet 
İbrike dokunmadı, tuzlu suymuş hidayet 


Parlattı da cildimi, buluverdim feraset 


Denizatı ediyor su yıldızıyla sohbet 
Her sözünde hikmet var, her sözünde bir ibret 
Erkek kalmış hamile, apaçık bir keramet 


Kainatta nice sır rastlayana inayet 


Erkeksiz hamile var, bazı türler de halvet 
Görmeden de doğurur, bu mucize bir haşmet 
Hak teala diyorsa “kun fe yekun” bu servet 


Meryem anne masumdu, Hak eyledi muhabbet 


Temizlerden bir kadın, el değmedi emanet 
Haktan bilip can buldu, şu İsa'ya merhamet 
Cühela'nın tayfası, bilim ile hezimet 


Almaya doyamadı, görmedi de mürüvvet... 


Sudan Gelen Eşeğin Hikayesi 


Bir eşeğin var idi, sen onu da ağlattın 
Hem yolunu uzattın hem yemini azalttın 
İznini de kısalttın, yükünü de çoğalttın 


Rakı, şarap taşıttın, kovaları boşalttın 


Yoktan sebep inlettin, falakayla kırbaçla 
Kimi zaman kovayla kimi zaman bakraçla 
Tabiplere çatar oldun, her hünerli dilmaçla 


Dalaşmaya koyuldun, alimleri bunalttın... 


Gün geldi eşek yere güpegündüz ki çöktü 
Nallarını yukarı, göstererek tam dikti 
Çatladı hayvancağız, ağzından da kan aktı 
Kaldın yükle baş başa, sen kendini yanılttın 


Saki Geldi Semtimize 
Gençler İçer Sarhoş Olur 


Saki geldi semtimize, gençler içer sarhoş olur 
Başka başka çok içkiler, dil dudakla mayhoş olur 
Şaşıranlar düşer yere, zalim gönlü bir hoş olur 


Nice akıl uçar gider, şuur ise bir kuş olur 


Bir kaç yıla pek kalmadan, semtin hali berduş olur 
İçilenler rakı, şarap, her gecede bir nuş olur 

Zevk bitince kavga gelir, hançer, bıçak sokuş olur 
Hasenatsız bir hayatta çıktıkları yokuş olur 


Ayyaşlara sorar isen “hayatımız hep boş” olur 
Özlü sözü var bu işin, sen hele ki bir coş olur 
Yangın olur, afet olur, bir gün olur da koş olur 


Saki gitsin semtimizden, bizde cümle berduş olur 


Divancılara Çağrı... 


Divancılar sapıtmışlar methi olur içkinin 
İraniler çıkarmıştı mirasını sakinin 
Arap şair otuz sözle her tonunu hakinin 


Anlatıyor yekahengle yeşil diyor eskinin 


Yusuf Hacip, Aşık Paşa gururudur Türki'nin 
Niçin nazmı kutsanıyor Nedim'in ve Baki'nin? 
Aşık Ömer ve Gevheri divanlarının terkinin 


Öncüleri oldular ya latif dille etkinin... 


Saki”nin Ortağı Tellalar Akıl Çeler 


İstanbul'da faytoncu, Venedik'te kalyoncu 
Ya Sorboncu çıkıyor veyahut da Mormoncu 
Bir el var arkasında oynatıyor maymuncu 


Niçin sessiz kalıyor bardakçı ve afyoncu? 


Yoksullara kör olur, uzaklara dürbüncü 
Bir gün Nermincidir de öteki gün Şerminci 
Kitapları binlerle, herhalde ki kartoncu 


Bunlar bozdu gıdayı, fıtratları hormoncu 


Anadolu bizimdir, biziz burda ormancı 
Def olacak gidecek Ekradcı ve Urbancı 
Sahabeyi bilmiyor ama sorsan Selmancı 


Kavga bitmez dediler, gitmiyor ki yorgancı 


Bu tellallar sakinin, ortağı ki kalyancı 
Yolda gezer ilanla, rant buluyor tütüncü 
Kerhane ve meyhane inşa eder betoncu 


Harcına bak haramdır, bunlar bizim kurbancı... 


Saki insanlara sudan el çektirdi, onlara şarap sundu 
akıllarını mecnun eyledi... 


Saki Kılık Değiştirdi... 


Bugün saki Avrupalı gezer başka kavukla 
Bir tilkidir gözü doymaz, fikri zikri tavukla... 
Hilesini çoban bilir, işi eğri yamukla 


Kendince bir kitlesi var, hani abuk-sabukla... 


Bir silahtı üfürüğü, tatlı dilli şu medya 
Müslüman'ın hali beter, hayatımız komedya 
Meraklısı istiyorsa Kumkapı ve Samatya 


Dansöz döner, salya akar uğraşmayın köpükle... 


Yetmiş yıldır beyin yıkar, yere düşmez katresi 
Yıldırımlar bizi çarpar, der “o işin cemresi..” 
Türkün kızı çıplak gezer, deniyor ki setresi 
Hokkabazlık kıyafette, işi yünle pamukla... 


Ben İçkinin Tüccarıyım Dostum İse Kaçakçı 


Ben içkinin tüccarıyım, dostum ise kaçakçı 
Yoldaşımız olmuş bizim berduş ile batakçı 
Dostlarımız ya beleşçi veyahut da otlakçı 


Bir kadehe neler vermez işgüzardır yaltakçı 


Felek kevgir olsa gerek veyahut da elekçi 
Elenenler ince, zayıf, genellikle emekçi 
Kilerinde tutmaz bizi bir gün bile çömlekçi 


Fare gibi tırtıklarız, biziz aslen arakçı... 


Hikayeyi anlatayım düzen bozuk olursa 
Kaçakçılık akla düşer toplum imkan bulursa 
Vergi deyip yönetenler, garibanı yolarsa 


Herkes olur kaçakçıya bir şekilde yardakçı 


Memuru da amiri de gümrükçüsü kazanır 
Tiryakisi, keyifçisi en evvelden uzanır 
Alanı da satanı da gömlek, ceket bezenir 


Getireni, götüreni herkes olur kürekçi 


Dünya Döndü Tersine, Ahlak Erdem Ar Oldu 


Dünya döndü tersine, ahlak, erdem ar oldu 
Sevilenler değişti, bize düşman yar oldu 
Dalavere, yalanlar bugün için kâr oldu 


Bir an dahi rahat yok, bize ülke dar oldu... 


Kime selamı versen, baş çevirdi kör oldu 
Kime yarenlik etsen, niyetlerin hor oldu 
Birlik nerede sorsan, hayır işler zor oldu 


Günlük güneşlik vatan, şimdi neden kar oldu? 


Para dilinden kelam, cümle alem bir oldu 
Kimde akçede noksan, alnındaki kir oldu 
Bilginler göçüp gitti, bizde ilim sır oldu 


İçtiğimiz kan oldu, sevdiğimiz mar oldu 


Şerbet gençken içilir yoldaşın kimse sen de öyle tanınırsın 
Hekimin Koyduğu Tanı 


Karın sirke gibiyse şerbet-i feministten içmiş 
Aklı baştan gitmişse şerbet-i hedonistten içmiş 
Çıplak halde gezerse şerbet-i erotikten içmiş 


Şiddet ister haldeyse şerbet-i mazoşistten içmiş 


Hep eşitlik diyorsa şerbet-i komünistten içmiş 
Hilekar bir sufiyse şerbet-i panteistten içmiş 
Deist ya da teistse şerbet-i atcistten içmiş 


Radikal ve yobazsa şerbet-i teröristten içmiş 


Sürrealist öyle ki şerbet-i realistten içmiş 
Mistikler bir dikişte şerbet-i kabalistten içmiş 
Benciller ve benciler şerbet-i egoistten içmiş 


Faydacılar iş sonu şerbet-i terapistten içmiş... 


Vandalistler muhakkak şerbet-i siyonistten içmiş 
Semitistler sözde ki şerbet-i hümanistten içmiş 
En kallavi dogmatist şerbet-i helenistten içmiş 


Fetişistler de hatta şerbet-i ökültistten içmiş 


Sözü Tamamlama: 

Bir şifaya varmadan ya neden böyle zıkkım içmiş? 
Mantık ilmi bilenler hem, akla deva merhem içmiş 
Kurana ki gelenler hep, en hoş suyu zemzem içmiş 


Şu Alkolist ve narkotist şerbet-i fakiristten içmiş 


“İslam Alemine, Türk Dünyasına ve Cihan'a hizmet etmek 


isteyen geleceğin Hakanlarına ve Devlet adamlarına” 


Şikayetname 


Kan çanağı bütün kaplar, kan içiyor Batı bimar 
Aklımız yok başımızda, buhar oldu su ki tayyar 
Nice şerbet tedavülde, her biri de kötü mundar 


Her birimiz hilekarız, görünüşte ise deyyar 


Meydan buldu kargaşada haşhaş ile mısır, pancar 
Yasak etse halk isyanda, ne etsin ki koca hünkar? 
Çarpık oldu hem binalar, haram ile olur imar 


Acil tedbir gerek bize, kapımızda rakip ağyar 


Eski usul, tek çatılı, dört köşeli kerpiç duvar 
Her sokakta gölge eder, yol boyunca meşe, çınar 
Meyve verir nice ağaç, dolup taşar hem de pazar 


Köy düzeni su düzeni, bizi bozdu şarap, havyar... 


Üç şehirde otuz milyon, su olmuş ya hepten buhar... 
Hüzün ile hüsran ile etmiyor ki varoş, iftar... 
Ahım ile vahım ile duysun bizi yüce serdar 


Dün esnaftık bu ülkede, şimdi olduk yaya, seyyar... 


Körler Diyarında Suyun Şeklini Tartıştık 


Bir rıhtımda bekler idim, sakinleri amaydı 
Kadın erkek çıplak idi, ettikleri cimaydı 
Kargaları besler iken, dedikleri hümaydı 
Pek yabancı değillerdi, hepsi dostça simaydı 


Piskoposlar toplanmıştı, oyunları damaydı 
Yırtık pırtık sefil halde, kaftanları yamaydı 
Barış değil idi amaç, tuttukları kamaydı 
Kaideler belli idi, bildikleri nemaydı 


İçtikleri şarap idi, sordukları lokmaydı... 
Ellerinde kadeh vardı, münazara şemaydı 
Kitapları tahrif ile ettikleri yağmaydı 


Münakaşa büyümüştü, sonuçta iş esmaydı 


Daha açık söyler isem davaları semaydı 
Onlar için ya Zeus'tu ya da belki Ramaydı 
Yazdıkları ya suyaydı ya da belki kumaydı 
Mecdelli şa Meryem bile onlar için kumaydı 


Kimi üçgen, kimi dörtgen, hukukları romaydı 
Kimi oval, kimi elips, şekli su muammaydı 
Hangi kaba akar olsa, yeni bir dilemmaydı 
Günlerden ki cumaydı, her biri ki hummaydı 


Üstad Sarayi”nin Alem-i İslam'a Çağrısı 


Geçmişte ilahileşen önderlere kandık 
Yazdıkları şeylerle gereksiz oyalandık 
Kuran ile bir renge boyanmak gerekirken 
Mektepte veya tekkede bir renge boyandık 


İbriki'nin gözle görüp yazdığı sitem; 
Bizim yakada suyun rengi tartışılıyor 


Bir medrese avlusunda alimlerden tam on beniz 
Her biri de hararetli meseledir su ve deniz 
Hangi renkti diye birden soruverdi bir tok geniz 


Münazara masasında bir sohbetti enfes leziz 


Her birinin elindeydi kırıyordu bir bir ceviz 
Her biri ki besiliydi, maaşallah pek de semiz 
Oluk oluk kan akardı, sanırlardı makul nebiz 
Bir tanesi dikmemişti muhabbetle bir tek filiz 


Kimi diyor ki Akdeniz, kimi diyor Karadeniz 
Kimi diyor Kızıldeniz, kimi diyor kirli deniz 
Sarı ırmak, yeşil ırmak, kimi diyor ki süt kımız 
Suyun rengi bilmeceydi, uzuyordu daha taviz 


Su ancak ki yeşil diyen açıkça hüsranda idi 
Su şeffaftır diyen ise makam-ı irfanda idi 
Akşam koyu, gündüz açık, diyen er turfanda idi 


Kanlar akar iken yahu ne bitmezmiş bizde tariz? 


Galata?*da Hava Satan Yahudi 


Galatada bir şakacı, görünüşte o da saki 
Ne Modalı ne Vefalı, benim diyor asıl baki 
Nice kimse etrafında, her biri ki bir tiryaki 


Hava satar şişelerde, şaşırırdı Türk ve Paki... 


Koku değil hava sattı, her ülkeden der hakiki 
Bakın diyor o Yahudi, mal satıyor hem afaki 
Urfa'nın, Kudüs'ün, Şam'ın her nefesi bir pilaki 


Edasıyla fısfıs olur, sonra ederdi sirtaki... 


Her kıyıda bir tartışma su üstüne idi hani... 
Rengi için didişiyor Fars ve Arap ve de Türki 
Nasraniler cenk ediyor bölünmüşler dörde iki 


Hava satar bir uyanık susuzluktan bize ta ki... 


Galata'da Bir Sürahinin Sitemi... 


Bir o yanda bir bu yanda kumarbazlar elinde 
Galata denen yerde ben düzenbazlar elinde 
Havalara atıldım da hokkabazlar elinde 


Sonra yerde süründüm ben oyunbazlar elinde 


Dudaklara değer idim servinazlar elinde 
Kaşıklarla karışırdım işvebazlar elinde 
Dolup dolup boşalırdım cilvenazlar elinde 


Pek hızlıca geçti zaman madrabazlar elinde 


Git İbriki git zemzeme fırsat varken elinde 
Ben de duydum lakin geçti biz ki şirkin elinde 
O sofralar baş döndürür adab erkan elinde 
Zarafetin değer bulur ehli furkan elinde 


Galata'yı Gördüm, Görmez Olaydım... 


Galata'yı gördüm, görmez olaydım 
Küffar'a gönül ver... Vermez olaydım 
Adı Evropaymış yurdu Avrupa 


Aryenlik nutkunu sormaz olaydım... 


Arabı, Farslısı bulmuş meskeni 
Kimi tekke kurmuş yapar ayini 
Siyoncu ile Tapınakçı ini 

Ol diyara keşke varmaz olaydım 


Her türlü pisliğin yurdu Galata 
Rumu - Ermenii ortak orada 
Türkün Müslüman'ın canı mezada 


Çıkıyordu gördüm, görmez olaydım 


Sarayi'yi bir meyhane kapısında görüş... 


Saray?nin Saki?ye Gazeli 


Sâki! Seni her derde devasın sanacaktım 


Aşkın ile pervane misali yanacaktım 


Meyhaneni kıblem seni rehber duta yazdım 


Divar-i senetsin sanarak yaslanacaktım 


Sofrandaki aş mâye-i candır denilince 
Az kaldı dutup lokmamı bandım banacaktım 


Çok lutf u vefan var dediler medhin işittim 


Bunlar da yalan çıktı meğer aldanacaktım 


Nerdeyse Sarâyi dahi medhin yazacaktı 


Hak sakladı hem kandıracak hem kanacaktım 


Bu Çağın Hikayesi 
Büyük Balık Küçük Balıkları Yutuyor 


Her ömüre aynı kader, her kişiye aynı kaza 
Avcı olup avlanmakmış, sonra av olmakmış ceza 
Kör dövüşü değil ya ne? Gösteremem buna rıza 


Hep boğuşmak birisiyle, bu düzen ki cefa eza! 


Büyük balık güçlü imiş, oymuş suda ağa mirza 
Hakkı imiş tüm balıklar, tebaasını yuttu keza 
Çığlık atma, figan etme, yasak imiş ahla feza 


Bu deryalar azap yeri, her lahzası kavga niza... 


Ferman buymuş, hüküm vermiş, balıklardan yüce aza 
Her bir balık pes ediyor, hepsi zulme olur hiza 
Bugün yemek, yarın yenmek, her birinde küfür imza 


Nerededir Bekir, Ömer? Nerededir Ali, Hamza? 


Eskinin Putları Dirildiler 


Eskilerin putlarını dirilttiler vallahi 
Unuttuk biz yaradanı Rahim olan Allahı 
Putperestler içindeyiz, ne yapmalı ilahi? 
Zihinleri tutsak etti düşmanların silahı 


Batılılar çok güçlüler, bizden şimdi öndeler 
Biz yoklukla boğuşuruz, onlar iyi gündeler 
Ruha kıymet vermiyorlar, maddeciler, tendeler 
Biz kazanda pişiyorken kabararırdı iştahı 


Çağın putu simgelermiş, zenginliğe delalet 
Yüzeysel bir yaşam imiş, beyhudeymiş kemalat 
Nakıs görgü, noksan ilim, işte size imalat 
Bahsedeni çiğnediler, soramadık felahı 


Kalça, göğüs birer puttur, kadınlara aç diyor 
İtirazın olur ise yaptığına suç diyor 

Para, şöhret ve eğlence işte sana üç diyor 
Sakın anma uluları, unut diyor ervahı 


Cemalperest, suretperest, güzel bilir ilahı 
Güçlüleri dost sanıyor, güya oymuş penahı 
Hak teala canı vermiş, alemin her cenahı 
Haykırıyor bizlere ki hepsi kudret izahı 


Alevlerin etrafında ediyorlar semahı 
Pişecekler ahirette, hazırlıktı mizahı 
Dimağında yüz kelime, hepsi söyler matahı 
İbrik suyla doldu evet, anlatıyor berzahı 


Akletmek (Sorgulamak) ve mantık ilmi bahislerini anlatır 


Gemi ve Pusula 


Eski çağda keşfolundu bir aletti pusula 
Denizlerin üzerinde sebeb olur vusula 
Cihetleri gösteriyor herkes uyar usula 

Kaptanlara kılavuzdur vasiyettir oğula 


Uzakları yakın eder her ülkeyi bavula 

Sığdırıyor ümit ile gerek yoktur davula 

Su üstünde civa ile galip oldu çoğula 

Hiç küsmüyor kul seçmiyor dosttur tıknaz fodula 


Bütün alem zemzem olsa taşsa bir gün yerinden 
Kaplasa şu cihanı ya sular çıksa derinden 

Bir gemiyle bir pusula en bilgili erinden 

Daha makul daha doğru gerek yoktur fuzula 


Bu İbrik'in tılsımıdır hizmet kılar nüzula 
Yeni devir yaklaşıyor alem döner buzula 
İnsanoğlu gün gelecek düşecek bir marula 
İhtarımı yöneltirim mantık bilen kurula... 


.. ülkesinde 


Selaları her gün duydum şehitlerin ülkesinde... 
Mürekkebi gözden koydum divitlerin ülkesinde... 
Bir pehlivan adı aldım yiğitlerin ülkesinde... 
Ödlek dendi bana bile basitlerin ülkesinde... 


Akçe ile işim olmaz, düşüm benden ayrı gitmez... 
Gölgem ile kavga etsem benden akıl gayrı gitmez... 
Sapmadım ki eğri yola, işim ondan doğru gitmez... 


Isırıldım haksız oldum, hep itlerin ülkesinde... 


Alim ile hoşbeş etsem cahil küser ne haddime... 
Düşmüşlere yardım etsem küfür gelir tüm ceddime... 
Yünler giyip sofu dursam kitabıma mukaddime 


Yazan müşrik, sunan fasık seyitlerin ülkesinde... 


Fuhşiyat Kültürü”nden Kaçış 


İç gösteren kızdan da güç gösteren baydan da 
Hiç kesmeyen bıçaktan, tez kırılan yaydan da 
Pek açmayan güneşten, parlamayan aydan da 


Sana sığındım Rabbim ben! Tüm işlerim meydanda... 


Hiç bitmeyen yoldan da hep kıvrılan raydan da 
Hiç doymayan açtan da kandırmayan çaydan da 
Her gülücü yüzden de bir hoş nida vaydan da 


Sana sığındım Rabbim ben! Tüm işlerim meydanda... 


Saltanat sürüp giden her ucube soydan da 
Akrepler töreninden bir maskeli toydan da 
Kar getirmez oydan da birlik olmaz boydan da 


Sana sığındım Rabbim ben! Tüm işlerim meydanda... 


Doğu ile Batı'nın Kıyası... 


Zengin Garp'ta çalışana hayat boyu destek var 
Şark'ta ise ne üzücü her işte bir köstek var 
Batı mamur ve bayındır her kimsede meslek var 


İnsanları güler yüzlü içlerinde istek var 


Garp'ta günde her öğünde pirzola var biftek var 
Tilki çakal pek mesuttur kümeslerde ördek var 
Çeşit çeşit kaftan giyer üretilen gömlek var 
Meraklılar şen geziyor ellerinde mercek var 


Şarkın nutku tutulmuş ki dillerinde peltek var 
Rastık sürer sürme çeker gözünde de mertek var 
Yollarında tehlike var kirli çukur hendek var 


Yalanlarla avunuyor oysa acı gerçek var... 


Sanatkarlar aç ölüyor sahnelerde gerzek var 
Doğu'da yok aşla gıda varsa yavan ekmek var 
Sen aldanma ibriklere nice toprak çömlek var 


Diyemem ki gülmek var hergün hergün ölmek var... 


Üstad Mehmet Kanar'ın Su Şiiri: 


Ey su! Nereden gelirsin? Vatanın nerede senin? 


Nerede çukur bulursan, yatağın orada senin 


Sen yükseklerden çıkarsın, alçak yere akarsın 


Gönlünü Hakk'a çevirirsin; alçak gönlün var senin 


Seni bulut götürür, alemlere ulaştırır 


Türlü çiçek bitirir; hoş üstadın var senin 


Ağaçlara varırsın, köklerinden girersin 


Kökü sıra yürürsün; uzun elin var senin 


Nerede yaş,kuru varsa, sensiz olmaz hiç biri 


Ne ölüsün, ne diri; hiç bedenin yok senin 


Bazı sular denize gider; bazılarının buharı çıkar 


İsmini söyle, nedir? Ne hoş pazarın var senin! 


Akıp deniz olursun; dağılıp toz olursun 


Göllerde saz olursun; yapılan evler de senin 


Dünyada canlı veya cansız, sensiz olamaz 


Kuşkusuz cana cansın; hiç benzerin yok senin 


Şimdi Yunus susadı; senden içmek ister 


Bir içimi bin kızıl paraya; bahan, kıymetin çok senin 


Rengini Bul Türkmen! Gel de Mavi Ol! 


Rengini bul Türkmen! Gel de mavi ol! 
Kim der ki Azeri, yok Alevi ol? 
Dön aleve sevdadan, sen maî ol 


Batıl dava tutma, dost semavi ol! 


Yüz milyonu aştık kavga bitince... 
Çok ağlarız sonra devlet yitince... 
Ocaklarda helal duman tütünce, 
Katıl sen de bize, gel müsavi ol! 


Niye güttün kini öz kardaşına ? 
Kızıllar bağladın bele başına 
Bağlandın kaldın Farsın ham aşına 


Hacı Bayrama gel, Ankaravi ol! 


Üstad Goethe'ye Nazire 
Tencere’nin Alevden Şikayeti 


Tencere dile geldi, bize ahla dert yandı 
Dostlar dedi dinleyin hepiniz suya kandı 
Beni kaynar görenler, mutludur diye sandı 


Ateşin yemini var, yakmak idi hep andı 


Pişiriyor, kavurur, kızartır tencereyi 
Kaynatıyor, yakıyor, buğular pencereyi 
Dağlıyor ve haşlıyor, her vakit cendereyi 


Ben görürüm acıyla, kavrulan hep bu candı 


Sadece eritmiyor, bazen ki kurutuyor 
Bazen kül ediyordu, bazense karartıyor 
Buhar etti bazıyı, bazıyı arıtıyor 


Maddeyle oyun eder, eğlencesi hep kandı... 


Hak Diyor Rahmet Kul Diyor Zulmet 


Hak diyor rahmet kul diyor zulmet 
Hak diyor millet kul diyor zillet 
Hak diyor vahdet kul diyor kesret 
Hak diyor hikmet kul diyor sünnet 


Hak diyor niyet kul diyor diyet 
Hak diyor siret kul diyor suret 
Hak diyor nimet kul diyor lutf et 
Hak diyor aklet kul diyor illet 


Hak diyor iffet kul diyor külfet 
Hak diyor izzet kul diyor lezzet 
Hak diyor ismet kul diyor kısmet 
Hak diyor sohbet kul diyor vahşet 


Hak diyor himmet kul diyor cinnet 
Hak diyor gurbet kul diyor kümbet 
Hak diyor hizmet kul diyor nispet 
Hak diyor kıymet kul diyor servet 


İslam Tarihi 


Peygamberden hemen sonra Kureyş yine azıtmış... 
Cahiliye geri dönmüş, kafaları kazıtmış 
Emevi'nin zulümleri tarihte bir yazıtmış... 


Velveleye verip dini hepten hepe tozutmuş 


İki asır sonrasında bir yolunu bulmuşlar 
Peygambere savaş edip, sonra dinci olmuşlar 
Kurana zıt olan sözler hadis diye dolmuşlar 


Din ipini çekmiş Arap, lastik gibi uzatmış 


Abbasi'ler körüklemiş hadis, mezhep işini 
İçirmişler insanlara yazık! Deve çişini 
Resul böyle emretmedi, kırdınız ya dişini 


Bir din var ki dinden gayrı münafıklar gözetmiş 


Selçuk'ta da Osmanda da daha nicesindedir 
Mezheplerle tasavvufla bu din gecesindedir 
Tarikatlar ve sufiler dinin hecesindedir 


İranlılar pek sağolsun, onlar dine Yezit miş 


Her gelen bir bina kurdu, eskisini yıkıyor 
Araştır ki arkasından kimler, neler çıkıyor 
Güçlüleri koruyup da zayıfları sıkıyor 


Bu din değil İslam dini, halimizse özetmiş... 


Velilerin Dini ile Peygamberlerin Dini Farklıca... 


Peygamber'in dini merhamet dini 
velilerin dini eziyet dini 
Peygamber'in dini asalet dini 


velilerin dini rezalet dini 


Peygamber'in dini bir ayet dini 
velilerin dini velayet dini 
Peygamber'in dini selamet dini 


velilerin dini keramet dini 


Peygamber'in dini Muhammet dini (S.A.V.) 
velilerin dini muhannet dini 
Peygamber'in dini adalet dini 


velilerin dini sefalet dini 


Peygamber'in dini emanet dini 
velilerin dini kehanet dini 
Peygamber'in dini hidayet dini 


velilerin dini ihanet dini 


Ruhbanlardan mollalardan azad ol 
Şeyhlere de şıhlara da tezad ol 
Hak yolunda ister isen mezad ol 
Nebiden Resulden uzak et kini 


Kurak Toprağa Düşen Damlalar.. 


Yüce Allah göndermişse bunca ayet bunca ulak... 


İstanbul'a benzemiyor, İslam eli fazla çorak 
Anadolu değil kurak, kurak ise Şark'tı kurak... 
Resul gelmiş, arşı gezmiş, taşımış da onu burak 


Değişmemiş, değişmiyor, ah nedendir böyle Irak? 


Yüce Allah göndermişse bunca ayet bunca ulak 
Pınarları kaynatmışsa, olmuş ise eller sulak 
Bu insanlar ne arıyor, kabartmıyor hala kulak? 


Hak ayeti söylemişti bunlar sefih, hatta salak 


İnsanoğlu bir damladır böyle diyor sure alak 
Bunlar sığır anlamıyor istiyorlar hazır yalak 
Affedin ki şaşırdıysam daha makul bundan malak 


Onda bile bir nimet var yeniyor ya ciğer dalak 
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İmam-ı Azam 


Bağdat Bağdat olalı öyle alim görmedi 
Onun ilmi sırrına kimsecikler ermedi 
Üstün bir muhakeme zerre ödün vermedi 


Elindeki imkanı bir gün şerre yormadı 


Memur imamlar gibi yiyip de geğirmedi 
Saçları hiç boş yere sebepsiz ağırmadı 
Dini şirk hamuruyla bir gün ki yoğurmadı 
O Ebu Hanife ki şan şöhreti sormadı 


Her fikiri düşündü, hor görüp savurmadı 
Öğrenciler tartıştı o lafı çevirmedi 
Soylularla oturup et kebap kavurmadı 


Din imanı arattı zevk sefayı kurmadı 


İşte bu alim idi biz kaplara arıtma 
Suyu yüz kez süzerdi, sonrasında damıtma 
Her bardağa pay eder, en son ise kurutma 


O bize raflar kuran, nadanlara sermedi 


Faili meçhul cinayetlerde şehit olan kahramanlara 


Bu Ülkede Gün Oldu da 
Türklük İslam Ayıp Oldu 


Bu ülkede gün oldu da Türklük İslam ayıp oldu 
Hep beraber defin ettik, milli kültür kayıp oldu 
Misyonerler gezdi tozdu, özentiyi yayıp öldü 

Mal kavgası bir bitmedi, millet malı yeyip öldü 


Vatansever kim idiyse olanları duyup öldü 
Haberciler iz sürüp de iki bini sayıp öldü 
Şehitlerdi bizler için canlarını koyup öldü 
Hizmet güden bu devlete kefenleri giyip öldü 


Hortumcusu, faytoncusu halkı soydu soyup öldü 
İçten içe kemirdiler, kemirenler oyup öldü 
Bu milletten nice kurnaz, çalışmadan doyup öldü 


Gamsızlarla miskinlerdi bir şey olmaz deyip öldü 


Bir Komşum Var İdi Lakabı Baldıran 


Bir komşum var idi lakabı baldıran 
Müslüman güya bu davası Çaldıran 
Dost düşman bilmeden, daima saldıran 


Gaibi bulduran, varını çaldıran 


Hak sözden hep kaçan, hasetten çıldıran 
Hizaya gelmeyen, inattan yıldıran 
Fazladan sabırla namazlar kıldıran 


Boyundan büyükçe yükleri kaldıran 


Bilmeyip konuşan, hep akıl çeldiren 
Kulağa küpeler edip de deldiren 
Olur olmaz işe burnunu daldıran 


Bin komşum var idi böyle zehir aldıran... 
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Ben Bir Gizli Dilek Tuttum 
Aynısını Yardan Duydum 


Ben bir gizli dilek tuttum, aynısını yardan duydum 
Kıratımdan artık geçtim, kara ata gözü koydum 
Tenhalardan çok geçerek arif öğüdüne uydum 

Her bahçede riya gördüm, hepsinden de beter huydum 


Kaş yapayım derken elle nice gözü kendim oydum 
Savunayım mülkü derken kendimi ben kendim soydum 
Aç kalırım korkusuyla zenginlerden fazla doydum 
Olgunlaşıp kavradım ki ne de olsa ben de buydum 


Bir çok yardan bu hal ile sevemeden çabuk caydım 
Defterlere sığmıyordu, öyle dolu benim kaydım 
Kim ne eder ne vakitte gayret ile her gün saydım 


Şiirime konu edip, ibret ile halka yaydım... 
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Tarikatlar kitabının yazarı... 


Bir Tabibe Düştü Yolum 


Bir tabibe düştü yolum İsmet Zeki idi adı 
Anadolu eczacısı derliyordu bir çok tadı 

Pek çok sırrın agahıymış, dillerdeydi onun yadı 
Rindlikteymiş onun gözü, olacakmış yoksa kadı 


Diller bilir tercümandır, çok hastayı gözden tanır 
Şathiyeler söyler diye nice kimse dinsiz sanır 
Belki bir kuş pır pır uçar, daldan dala o da konar 


Eserleri elimizde, gerisiyse dedi kodu 


Hem Ovidden hem Virgilden oydu bize sözü dedi 
Latinceden Almanca'ya damdan dama gezer kedi 
Kim ki onla temas kurdu, ekmeğini çokça yedi 


Saz demişti son sözünde, sinirlenip kırdı udu 


Yaralarım azdırmadı, ancak deva olmadı da 
Yatıştırdı merhemlerle, bundan geri kalmadı da 
Keşke güle yakın daha, keşke olsa olmadı da 


Dedi kırgın idim aslen, getirdiler candan südü... 


Selim Yeşilkaya Beyefendi 'ye ithafen... 


Aşık Selim'in Gül'e Duyduğu Özlem 
Sultanahmet meydanında her yıl aynı merasim 
Lalelerden bir halı var, gül sevene mezalim 

Bu mizansen faş eğledi, sırra vardı bir alim 


Gül yerine İstanbul'da laledenmiş her kilim... 


Bir dost ile seyir ettik aşıklardan bir “Selim”... 
Dedi şair yaz bunları durumumuz pek elim 
Festivaller ne kadar çok halkta nice bir azim 


Bahçıvanlar aldatmıştı, şeytandanmış bu ilim... 


Taht kurmuştu İstanbul'a o şeytandır ki racim 
Sakileri dedirtiyor kendisine vah rahim! 
Yadırgama bizi sakın, beyanımız pek mühim 


Kokmuyor ki bu çiçekler, her birisi bir zalim... 


Benim onla savaşmaya yoktu asla mecalim 

Bir devletsiz idim derdim “Ben mi ehli ricalim?” 
Gül miskini tanıtmaktı belki çokça hayalim 

O arzuyla amel kılıp, ediyordum hep talim... 


Yola çıktım iş büyüdü, dert olmuştu hem geçim 
Ay saklandı yalnız kaldım, parlayansa bir necim 
Her insanı yola sokan elbet gönlünce seçim 


Bir sualdi bizi kıldı çağlar boyu hep salim... 


ses ayrı bir boyut şekilden ayrı... 

çanak çömlekten aynı sesler çıkmaz 

Ozanları ve Müzisyenleri anlatır ; başka kaplara rastla- 
dık içlerinde su değil hava vardı 

ama onların ayrı hikmeti latif nağmeleri vardı da bizde 
yoktu... 


Neyzen Özgür Sever'e ithafen 


Şiir Orkestrası 
Tek Nota Çok Ses- Çok Alet Tek Şarkı 


Kimi zilli, kimi telli, kimi nefesli 
Kimi yaylı, kimi delik, kimi kafesli 
Müzisyenler beste çalar pahasız misli 
Tek nota var görünürde oysa çok sesli 


Kimi geniş, kimi darca, çeşitli keman 
Kimi uzun, kimi kısa, ney, flüt yaman 
Davullara vuruyorsa ritimle şaman 


Bir aheng var hepsinde başka yok aslı 


Benziyorlar birbirine işte ud, gitar 
Bir millette iki çalgı bağlama ve tar 
Balalayka, rebab da var her millette var 


Eşsiz bir his içindeyiz, duramayız uslu 


Bir melodi ulaşırsa eğer kavala 

Aynı ezgi dile gelir çalar viyola 
Başka tonda belki ama hepsi bir yola 
Bir çığlığa, bir perdeye çekerdi nesli 
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Yıldızların Ülkesinde 

Su Kıtlığı Olmaz İmiş 

Yıldızların ülkesinde su kıtlığı olmaz imiş 

O diyardan uzak kalan bir lahza ki gülmez imiş 
Kovaları meydandadır içen hayvan yılmaz imiş 


Nice mahluk ondan kanar, kovayı hiç delmez imiş 


İstedim ki kuş olayım o diyara ben varayım 
Kardeş olup hayvanata, su tadına bir varayım 
Kana kana su içeyim, kovulana dek durayım 


Zira dedi erler bana giden asla gelmez imiş 


Neden sonra ben anladım, kuş değil de balıkmışım 
Bir kovayla doymaz idim, ummanlara mahlukmuşum 
Bir dost dedi yıldızları, ben hilale salikmişim... 


Bir kuyudan konu açtı, okyanusla dolmaz imiş... 
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Dinsizlerin Gemisi 


Geçen asır devasa bir gemi battı Batıda 
Dinsizlerin gemisiydi sayılmazdı katı da... 

Bir buzdağı ediverdi paramparça yatı da 

Her bir dinsiz ölüverdi hem de tek bir çatıda... 


Bu gemiyi yapanlarla başlamıştı macera 
Doluşmuştu her sınıftan her zihinsel fukara 
Rotaları çizeni mi? Bir ufacık kamara 
Kaptanlık ve dümen işi gaddar da ve katıda 


Oysa gemi battıysa da bitmemişti tantana 
Hikayesi çok acıklı tiyatroda matina 

İlk seferde dibe battı görmemişti fırtına 
Asilerin böyle idi gemisi de atı da... 


Rumelili Birisi Dedi Ki 


Hep suyla ömür geçer mi be ya? 
Bir gül için kuşlar uçar mı be ya? 
O çöllerde çiçek açar mı be ya? 


İnsan mey zevkinden kaçar mı be ya? 


Çocuk ister bol şekerli hoşafı 
Yaşlı diler sirke ile yulafı 
mahzen iken ülkenin her tarafı 


İnsan suyla zemzem içer mi be ya? 


Erdemliler Gemisi 


Kaçmaktaydı gözüm benim, amandaydım amanda! 
Nice vakit çok bekledim, iskelede, limanda 
Tam fırsattan istifade, hava siste, dumanda 


Bir el tuttu çekti beni, bineceğim zamanda 


Batıdandı ahşap gemi, ihtişamlı kalyondu 
İçindeki şair, edip, şikayetse afyondu 
Sundukları baharattı, biraz nane, kimyondu 


Hicazaydı rotaları, buna bindim bir anda... 


Kürek çeken yoktu bunda, su yüzünde define 
Bir nefesti ilerleten, Hu çekerdi sefine 
Bembeyaz bir yelken ile karanlığın def'ine 


Bir seferdi katıldığım, insanlıktı gümanda... 


Defo, Göte, Hügo, Tolstoy ve daha niceleri 
Anlattılar ben dinledim, hüzünlü geceleri 
Yetimleri, yoksulları düşünmez eceleri 


Hepsi görüp akil olmuş, çare demiş Kur'anda... 


Türk Mitolojisini kendi kültürüne uyarlayıp Türklere ha- 
karet eden Tolken'e; 


Şu Avrupa Başka Kıta 
Başka Kılmış Onu Hüda 


Şu Avrupa başka kıta, başka kılmış onu Hüda 
Masalların diyarıdır, güzel sesle eder nida... 
Andersene Grimm'lere La Fontene canım feda 


Can verilir o vatanda, olunur da köle geda 


Kalemşörü talihlidir, akıl çeler cinli ada 
Zorlamadan yaşıyorlar bizde herkes olur Buda 
Şirinlerle Hobbitlerle şen olurdu köhne oda 


Çocukluğum bir bunlarla bir de dostum aziz suda... 


Asrın edibi Tolken'di, bırakmıştı bir hoş seda 
Avrupalı ediyordu onu çocuklara gıda 
İslam'ı da hatim etmiş, edivermiş öyle eda 


Türkler, Orklar anladık da yüzüklere niye veda? 


Galadriel ve Arwenle tavlıyorlar bizi ata 
Uzun kulak, derin bakış elindeki ibrik buta 
Nehirlerin üstündedir, biniyorlar yılkı ata 


İbriki'yi deli etti, nasıl olmaz çocuk geda? 
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Garb'a Çekti Bizi Akıntı 


Garba çekti günden güne bizi güçlü akıntı 
Akranlarda arzu idi neredeyse takıntı 

Bu diyarda geçimlik de sahiden de sıkıntı 
Memlekette bey olandı el yurdunda sığıntı 


Yıldızların ülkesinde türlü türlü nimetler 
Özgürlük var, zenginlik var, bulunur ganimetler 
Sorulmuyor gidenlerde var mıdır hezimetler? 


Bal damlıyor ağızlardan alametti sızıntı 


Sömürenler pek haylazlar, bilirler yönetmeyi 
Bir ateşle sözüm ona geceyi gün etmeyi 
Denizlerin ortasında bir meşale netmeyi 


Kuruyorlar muammadır bir gün olur yıkıntı 


Petrolleri döküyorlar denizlerin üstüne 
Yakacaklar okyanusu şaka değil kastına 
Bir kibriti tutturmuşlar özgürlüğün büstüne 


Kaza olup gerçekleşir devrilince çıkıntı 
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Sineklerin Hikayesi 


Kent kirlendi adeta ki kara tozdan bulutlar 
Sineklere serbesti var kalktı bütün hudutlar 
İstila bu yad edildi Harut ile Marut'lar 


Kara büyü ile dolmuş kirlenmişti konutlar... 


Kitap diye elde gezer paçavralar, çaputlar 
Bir kez dahi sorulmuyor cahillere, subutlar 
Patlayacak bir ateşle, kaba kondu barutlar 


Hazırlandı İslam için kara kara tabutlar 


Harb ediyor her asırda Talut ile Calutlar 
Zorbalarla anılır mı? Yusuflarla Davutlar 
Methedildi azap gören Ad'lar ile Semud'lar 
Fikriyatın çıkmazında soyutlarla, somutlar 


Sineklere mesken olmuş koca koca yapıtlar 


Ya falcılar kabul gördü veyahut da çıfıtlar 


Sinek değer, mundar olur bakliyat ve nohutlar 


Aklamadı ya sineği ak yoğurt ve tiritler 


Bir gemiciyle rastlaştık... 


Ey Nurettin Gemici! 


Kütüphanen bize mektep Ey Nurettin Gemici! 
Biz kapında kara merkep Ey Nurettin Gemici! 
Sen kalemsin biz mürekkep Ey Nurettin Gemici! 


Talibiniz, talebeniz Ey Nurettin Gemici! 


Sandal, kayık, vapur dolu güzelim İstanbul'da 
Denizlerin fatihisin gezelim İstanbul'da 
Haliç - Boğaz kıyısında yazalım İstanbul'da 


Talibiniz, talebeniz Ey Nurettin Gemici! 


Sen öğrettin sal dilini Ey Nurettin Gemici! 
Boğazdaki su yolunu Ey Nurettin Gemici! 
Dalgasını ve selini Ey Nurettin Gemici! 


Talibiniz, talebeniz Ey Nurettin Gemici! 


Ben Çok Gezdim Taşralarda 
Gözle Gördüm Cümle Köyü 


Ben çok gezdim taşralarda, gözle gördüm cümle köyü 
Sonra vardım İstanbula, bir muhabbet ettim koyu 
Her mektubum bir şişede, denizdeki her bir koyu 


Şahit tuttum figanıma, sonra buldum Karayköy'ü 


Her semtinde bir hikaye, anlatırım Erenköy'ü 
Bir başkadır hükmü bile, sen sorma ki Kadıköy'ü 
Şu İslam'a benzer adı, ne ilgili Yeşilköy'ü 


Sırt yaslamış tepelere, bir güzel ki Vaniköy'ü 


Bu İstanbul meyhanedir, git görüver Yeniköy'ü 
Her geleni meraklıdır, soruverir Sefaköy'ü 
Ben firuze İbrik idim, bana göre Bakırköy'ü 


Tez çıkalım bu diyardan, fırtına ve Poyrazköy'ü 
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Üzümün Feryadı 


Her kavganın sebebiyim, işte şair benim üzüm 
Bir tenim var kararıyor, kan doludur benim özüm 
Her vakitte ağlatırlar, yaşı akar kanlı gözüm 


Hem içerler şifa olur, hem de derler zehir üzüm 


Bir bağ olur benim yurdum, şifadandır asıl tözüm 
Artık daha yoktur yüzüm, sen buluver buna çözüm 
Neden ayak altındayım? Çiğniyorlar ben ki közüm 
Yok mu bana dostça bakan? Başka yoktur benim sözüm 


Ne zaman ki olgunlaştım, baharımda geldi güzüm 
Ademoğlu içer doymaz, neden demez kara yüzüm? 
Şu insanın kaç cüzü var? Benim varsa onbeş cüzüm? 


Yapan onlar, içen onlar “suçum var mı?” sitem sözüm... 


Faruk Nafız... 


Beni benden etmişti Nafiz'in bedduası 
Lalelere vurgundu kararsızdı sevdası 
Şarap ile kadehti yegane iddiası 


Cehennemler içinde gülistandı nidası... 


Düşler ile yaşardı yoktu neden ferdası? 
Bir hanın içindeydi bülbüllerin şeydası 
Cam olsa paha etmez bu ibrikin hurdası 


Yeşil değil mavidir firuzeden ibdası (peydası)... 
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Koruk’a 


Bulut olup yağmur döksen, senden çöller utanır 
Yaprak olsan, rengi bulsan, bu kez güller utanır 
Hacca gitsen, ermiş olsan, kafir eller utanır 


Softa senin hayrın yoktur, senden kullar utanır 


Şerrin çoktur, bin düşünsen yine fitne kurarsın 
Her gördüğün hasmın olur, sen kötüye yorarsın 
Biraz ayet, hadis duysan Hakk'a sual sorarsın 


Softa sende hayır yoktur, senden yıllar utanır 


Bir namazın bin haramın, gel de çık iş içinden 
Elem bitmez musallatsın, halk çekiyor piçinden 
Hicret diye bahsedersin, kovulunca göçünden 


Softa senin hayrın yoktur, senden yollar utanır 


Sakal sende cüppe sende, iman nerde el insaf! 
Seni adam sayan bil ki senden dahi fazla saf 
Bedduası var rabbimin kim riyakar eder laf... 


Softa sende hayır yoktur, senden diller utanır. 


Sirke*ye 


Ehli kitap düşmanısın, her mezhebin düşmanısın 
Kim var ise düşmanısın, Müslüman'ın düşmanısın 
Ayetlerle hadislerle kötülüğün saymanısın 


Hor görmedik kimsen var mı? Sen beşerin düşmanısın 


Yahudi'nin naaşında kimdi kalkıp selam duran? 
Ebu Cehil meskenine üç yüz kezden fazla varan 
Müşrik diye hor görmeyen, kediye ki hatır soran 


Bir peygamber ümmetiydik, sense ölüm fermanısın 


Kasaplıktan el çekmedin, güya Hakk'ın kurbanısın 
Yaş odunlar yakmak için kuruların harmanısın 
Uydurduğun hükümlerle sözde dinin dermanısın 


İki dünya bedbahtısın, her işin de pişmanısın 


Düz Yolda Şaşırtan Şaraba 


Her işimiz rezil bizim, her aşımız rezil bizim 
İhanete bayılırız, dostluğumuz rezil bizim 
Akrabalık sözde bizde, bağlarımız zelil bizim 


Her emire aykırıyız, tüm sebebi nüzul bizim 


İşverenlik edemeyiz, işimiz ki eziyettir 
İşten kaçan ustalarız, kaytarmaksa meziyettir 
Bir koyupsa beş istemek, işte size vaziyettir 


Sözde Hakk'a uyarız biz, sözlerimiz rezil bizim 


İhaleye fesat bulup ortak olmak bir bahane 
Mal sahibi, mülk sahibi... Ondan almak en şahane 
Haksızlığa kutsal kılıf atfetmekmiş hep terane 


Her işimiz yalan bizim, her halimiz rezil bizim 
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Birisi dedi ki; Gitmiyorum Ben Camiye 


Gitmiyorum ben camiye gelsin imam neden sorsun 
Biriktirdim şiir diye dinlemeye hazır dursun 

Nicesi var İslam diye bir yavruya bıyık bursun 

Bu sözleri bir fitneye zannederim yobaz yorsun 


Halk içinde yaşamaya, Hak yolunda yarışmaya 
Ahlak ile görüşmeye, kardeşlikle barışmaya 
Namazdan da evvel ilke haram aşa karışmaya 

Bu din indi lakin amma şimdi molla tuzak kursun 


Yetim, öksüz eziyorlar, zalimlere susuyorlar 
Fakir, miskin bilmiyorlar, nefretleri kusuyorlar 
İyi, mümin gözükerek, din ardına pusuyorlar 
Kim vardı ki salat okur, bu sözlere mana yorsun 


Asi olup hak emrine, düşünmezler yasak diye 
Akletmeyi terk edip de sorulara tuzak diye 

Hak sorana bıçak diye, bindirirler kızak diye 

Bir namaz var şöyle dursun, bu din değil Hakkı sorsun 


Allah için, Allah için, tüm işler ki Allah için... 
Meyhaneler gezer olmam yakmış kulu için için 
Ukte varsa içinizde gelin sizde içki için 

Ateşleri çok söndürür, bilen bilsin gören görsün 


Pek çoğu ki abdestsizdir, sözüm ona namaz kılar 
Esnafların bir çoğudur, namaz ile işler kılar 

Sofu dersin her halinde, namaz olur düşler kılar 
Bu günahkar gemisini, ateşlere Rabbim sürsün 


Putperestler gibi tıpkı Allah sanki mekandadır 
O bizimle beraberdir, bu hükümde Kur'andadır 
Cümle alem bize mescit, suç var ise kılandadır 
Bu sözleri alim bilir, alim bize sopa vursun 


Suriye Türkmenlerinden sözler duyduk... 

İktidarı elden bırakmamak için kendi halkını katleden 
çocukları ve bebekleri defalarca öldürmekten çekinme- 
yen bir yönetim'e şahit olduk... 


Dünyanın Yoz Halini Anlatır 


Küfürbazlar peydah oldu, bize üstten baktırdılar 
Maharetsiz kim var ise ona taçlar taktırdılar 
Yok sebepten bu diyarda sahi insan yaktırdılar 
Hapislere suçlu diye çocukları tıktırdılar 


Çiğler aldı sazı ele, bizi sazdan bıktırdılar 

Eyyamcılar sayesinde, bizi sözden bıktırdılar 
Bir devir ki öyle bozuk, bizi özden bıktırdılar 
Burç dikerek şu Mekke'de kalemizi yıktırdılar 


Fitneciler emreyledi, fitneleri sokturdular 
Memlekette olan malı, ecnebiye aktardılar 

Gitsin artık zalim güruh, hakikaten çok durdular 
Cahiliye müşrikleri bundan azdı çektirdiler... 
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Ahlaksız, Sevgisiz, 
İmansız Din Yaşatanlar... 


Yaşatırlar bir din ki Kuransız din 
Ahlaksız, sevgisiz hem imansız din 
Ne kadar büyücü, sihirbaz varsa 


Dolmuşlar saraya, yok Hamansız din... 


Firavn geçtiler, bulduk eziyet 
Hangi sultan geldi, zulmü meziyet 
Küffardan betere döndü vaziyet 


Tütmüyor ocaklar, bu dumansız din 


“Ah” duydum nedense, nereden geçtim 
Gözyaşım kan oldu, döktüm de içtim 
Çölleri boş yere orakla biçtim 


Tohum ektim kuma, ne zamansız din? 


Abeslik gelenek, kavga maharet 
Öyle kimselerdir almaz taharet 
Ne bulsa silahtır, der kahır et 


Geçmiyor günümüz, ne amansız din... 
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Yağın Karakteri 


Su öyküsü elbet uzun, ne de olsa su dargın 
Suyun nazını çekenler, bilirler ki su yılgın 
Küstürenler bellidir de neden böyle su bıkkın? 


Her aşa var önce giren, emri değil bu Hakk'ın 


Suya bela bir sıvı var, her sofrada yağ, çapkın 
Suyu alta ittiriyor, kendi üstte vay hırçın! 
Karışmıyor suyla dahi, tadı keskin, o bıçkın 


Sudan âlâ değer görür, hastalıktır bu salgın 


Her muhitte, her mecliste, maalesef bu ergin 
Usandırıp insanları, ediyordu hem bezgin 
Yağ fıtratlı adem isen, eşin dostun hep üzgün 


Elem vermek her cihette, başka değil ki yazgın 


Başarıya ortak olur yağ fıtratlı her çılgın 
Nice demet elindedir can verir bak ki solgun? 
Eli bir kez işe değse hemen olur o yorgun 


Yağ fıtratlı kaçar olur ufuktaysa ki bozgun 


Nazire-i Fuzuli 


Gökyüzü Kapkaranlık Bir Deniz 


Şu gökyüzü bir denizdir kapkaranlık bir didar 
Ayla güneş yüzüyorlar bize onlardan izhar 
Yıldız denen nice inci uzaklarda bin gubar 


Bir niyetle yol alıyor her birisi de devvar 


Bu kamerdir dürr-i yetim namı yürür ki şehvar 
Şu kasvetli gecelerde müminlere o ruhsar 
Güneş ona yol açıyor sırasıyla bak reftar 


İnkar eder ya küffar içtiğinden mi humar? 


Dünya bir gün hicran ister ebedi değil zinhar 
Gezegenler arasında inanırım var gülzar 
Mahrum kalır cümle eşrar sevinenlerse ensar 


Şair ayla konuşurken ahbab oluyor huşyar 
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Bir Fikrim Var Derde Çıkar 
O Zikriyle Oldum Sakar 


Bir fikrim var derde çıkar, o zikriyle oldum sakar 
Başı bela, derde sokar, yürek özden her an bıkar 
Biri var ki beni yakar, her yıl başka kola takar 


Gözüm her gün özge bakar, gönül yine ona akar 


Bina ister temel atar, kurup sonra yine yıkar 
Zindanlara esir eder, özgür kılar, sonra tıkar 
Güneş gibi gelir açar, ben çıkınca yağdırdı kar 


Bir dili var sanki şeker, nefesi var miskler kokar 


Kadınların her işinde yüz bin türlü hilesi var 
Sanki akrep, gezer sinsi, kuyruğunda şulesi var 
Gül deseni üstündedir, bizi yakan lalesi var. 


Bir fikrim var derde çıkar, o zikriyle oldum sakar 


Üstad Sarayi”nin Gazeli 


Titrer üreğim aklıma bir âye düşende 
Sen zennedirem üstüme bir sâye düşende 


Sun'unda cemâlin görürem her neye bahsam 
İbret nezerim suret-i eşyaya düşende 


Işk illeti asan değil elbet çetin iştir 
Gör aşığın ahvalini sahraya düşende 


Cananına can verse döner aslına aşık 
Bir katre suya benzer o deryaya düşende 


Mahşerde o zalimlerin ahvalini gördüm 
Dehşet günü nadim olup eyvaya düşende 


Suret suya düşmüş aya benzer a Sarayi 
Fehmeyle gözün suya düşen aya düşende 
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Kap Kacak İçinde Ben... 


Can pazarı kuruldu, ben buldum yerimi 
Firuzeden bir gömlek, ben buldum derimi 
İbrik oldum ömürde, ben buldum sırrımı (serimi) 


Müminlerle işrette, ben buldum erimi 


Ne cezveydim ne vazo ne küptüm ilahi 
Ne kavanoz ne fanus ne camdan sürahi 
Ne fincandım ne kupa üretirdi ahi 


Ne şekerlik ne tuzluk ben buldum berimi 


Alemde nice derya nice de okyanus 
Nice nehir ve havuz nicesi buz ve tuz 
Bu İbrik'ten içtinse açık etme de sus 


Bir kuyuda yıkandım, attım ben kirimi 


Bakırcılar hanında çıkmıştım ben yola 
Nice kaplar içinde ben kondum çuvala 
Bir görevdi uhrevi bana dendi sula 


Beni tutan saki mi ya yoksa çeri mi? 


Aileye Sitem 


İki zevzek buluşunca ben dünyaya gelmişim 
Çocuk yaşta akrabayı el kapısı bilmişim 
Büyümüşüm yetimlikle, yoksulluktan yılmışım 


Sorma dostum sorma bana, ben ne vakit gülmüşüm? 


Sokaklara ömür verip, hep mi bela almışım? 
Ölü halde dirilerin namazını kılmışım 
Gam küpüyüm, kem dillerle nice zaman dolmuşum 


Gözümdeki yaşı dahi dikenlerle silmişim 


Demir atmış bir gemiyim, ağlarımı salmışım 
Bir başıma her işimde, yapayalnız kalmışım 
Ahım ile figan edip, besteleri çalmışım 


Bulutları aşan hızla felekleri delmişim... 
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Bizim Hikaye İksirci Babanın Oğlu 


Şu rahmetlik babam Kenan, kimyagerdi bizim Kenan 
Ankarada iksir yapar, sen git ifritlere inan 
Bir patladı elinde ki hayatımız oldu duman 


Asilerle gezdi Kenan, neredeyse gitti iman 


Hayat boyu süründü de bizler idik gözü yuman 
Daha beter idi amcam dolaşırdı çayır orman 
Rakı, şarap içen berduş, Sadabaddan medet uman 


Kağıthane deresinde ömrü heba ettin ulan! 


Anam sütü esirgedi, el kapısı dedi yaran 
Hayat boyu kandırıldım, kimse değil idi canan 
İster arpa ister saman, yansın derim cümle harman 


Sonra vicdan gelir bana, uyma cine diyor Rahman 


Hikayemiz böyle bizim, bizdik bahtsız ve düztaban 
Bataklığa gömülürdü tuttuğumuz kara saban 

Her diyarda sual eder, biz olurduk ele yaban 

Su diyorum ben de lakin, deli diyor kız ve oğlan 


İbrik'i Anam Kırdı 
Var Diğerlerini Sen Hesap Et... 


Gurbetten gelmiştim, yine gurbetti yolum 
Kervanlar ardında yapayalnız bir kulum 
Bir İbrikim vardı , içi şerbetle dolum 


Almaz idi çulum, yorulurdu bu kolum 


Ayrılık şerbeti ana! içmeye geldim 
Anam dedi evlat, ben o İbriki deldim 
Düşürdüm kırıldı, yaşlı sakar bir eldim 


Üzülme alırız, benim gözleri sulum 


Ah ana! yalanlar söylemiştin ya bana 
Sen böyle isen ya el kızı napar bana 
İbrikler gün olur ocaklarda hem yana 


Bu korku yeterdi, istikbalde ben dulum 


Evladım bu evde sürahilerden içtin 
Nice bardak kırdın ama ne çabuk geçtin 
Boş dururdu ibrik, paslanırken de kaçtın 


Tamam içmem dedi, geçiştirdi bu halim... 
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Varoşlar 


Bu şehirde iki varoş, ikiside meşhur Gazi... 
Çok acılar bu yerlerde, asla değildir farazi 
Beni dertler şair etti, bir haslettir ki arızi 


Hiç gitmiyor aklımdadır, yaşadığım bütün mazi 


İki baraj iki yerde, kuran kimse odur fail 
Nice canı yuttu baraj, neden yoktur hala sail? 
Halk seviyor, can çekiyor, su istiyor olup mail 


Ne şehittir ne de gazi çocuk yaşta bin niyazi... 


Asyada ve Avrupada her diyarda cana nail 
Yönetenler umursamaz, olmazlar ki bir gün hail! 
Bir Kürt çocuk itti suya, ediyordu beni zail 


Alçak idi kötü etti, bir gün çıkar hak terazi 


Bu baraj ki bin can aldı, çocukları yuttu şamil 
Yılanlara sarıldım ben, onlar oldu bana hamil 
Bir Türk yiğit can havliyle, kurtarandı o ki kamil 


Ölüyordu bu masum can , küçük yaşta ben Şirazi... 


Daimi'ye ithafen 


Biz Bektaşi Olamadık... 
Su Orucunu Görünce Olmak da İstemedik... 


En büyük muslukçudan bir damla su tatmadım 
Akrabaydı güya ya, bir gün ona çatmadım 
Atamla hasım olmuş, ben yine uzatmadım 


Kerbela'ydı ağıdı bir damla su tatmadım. 


Büyüdüm camilerde, Alevi kim sormadım 
Dostlar Ceme çağırdı, bugün dedim durmadım 
Bir kız şiir okudu, su diyordu yermedim 


Bir muhabbet gördüm de hiç yabana atmadım 


Bir kez daha vardım ben, cemevinde bulundum 
Bir başka kız su verdi, dostça sohbet olundum 
Herkes arif gözüktü, ben bu hale alındım 


Gecesinde yatmadım, daha sözler satmadım 


Niyetlendim dedim ki olayım ben Bektaşi 
Hem şairlik onlarda, bizde şöhret telaşı 
Hacı Bektaş semtinde, gördüm olmaz bir işi 


Suç yok denen o kentte, aldatıldım çatmadım... 


132 


Darya (derya) Adlı Rus Güzeli... 


Rus güzeli dostum idi, adı Derya kendi rahat 
Pek kırılgan eda ile çalım sattı işi rikkat 

Sarı saçlı deniz gözlü bakışında dolu şefkat 
Uyuşmadı ne yazık ki ikimizde deli fıtrat... 


Tam tanıdım diyor iken, izledim onu pür dikkat 
Pek azimli, uyanıktı, her hamlesi ona fırsat 
Hayır imiş pek gezmedik, sevindirdi bu kez firkat 


Bulacaktı kız elinden, nice aslan kaza memat 


Aldatıyor, kandırıyor, adet buymuş onda mutat 
Elden ele, koldan kola, hiç olmuyor niye sebat? 
Anladım ki basamaktık, kimde fazla ise fiyat 


Hiç beklemez koşar idi, var gücüyle hem son sürat 


Hile kızda vücut bulmuş, bu niyetle olmuş hilkat 
Saçlarıysa yiğitlere çözülmeyen zincir, halat 
Böylesinden umma vefa, olmaz olsun ondan murat 


Adı derya adam yutar, yarışamaz onla Fırat... 


Benim Namım Tuzlevi 


Ne Bursevi ne Konevi, benim namım Tuzlevi 
Bir vatanım bu kasabam, Tuzleviyim Tuzlevi 
Mor salkımın köşesinde, erik dalıydı evi 


Bir çocuk var yetişmekte, içli şair Tuzlevi 


Babam dağdır, anam ova, ben kıyılar veledi 
Tuz ve şeker genimizde, hastalıktı eledi 
Rabbim hayır diledi de eşraf beni biledi 


Muhacirler arasında, ben muhacir Tuzlevi 


İnci mercan bahçesinde cadılarla dövüştüm 
Balıkçılar limanında balıklarla sövüştüm 
Şatoların gölgesinde çeşmelere kavuştum 


Her sokakta ayak izim, bendim evet Tuzlevi 


Esentepe yokuşunda, Tuzlu göl karasında 
Kaplıcalar etrafında, mahalle arasında 
Yaylasının tepesinde, çelebi deresinde 


Sahilinde gün batarken yürür gider Tuzlevi 


Elmalı”da Elma Suyu Doldu 
Benim İbrik*im 

Şiir de bir yasak elma, haydi gelin yiyelim 
Elmalı'ya bir varalım, Ümmilere diyelim 
Bu uğurda gerekirse ateşleri giyelim 


Hem yanalım, yakılalım, çok acılar duyalım 


Elma suyu dolsun içim, Elmalr'ya uyalım 
Elmaları önce tek tek dilimleyip soyalım 
Ezmeden de sıkmadan da diri iken koyalım 


Sirke olsun, şıra olsun yeter ki biz doyalım 


Dışımda bir ateş döner, bilmem neden dans eder? 
Bir damlayı hak isterse, elbet olur ins eder 
Dostum gelir alay eder, boş iştesin sense der 


Biz doldukça boşalırız, bardakları yayalım 
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Tatcı - Gurme'nin Onayı 


Ey Mustafa Tatcı hoca! Sensin şiir gurmesi 
Ben fakirin yolu düştü sonradandı görmesi 
Takipçinim gizli gizli ayıp mıdır sorması? 


Mümkün müdür sözler ile kaftanları örmesi? 


Bektaşi'yi, Gülşeni'yi okudum da evvelce 
Halveti'ye oldum en çok aşikarca, meyyalce 
Rakipleri teşbih etsem, desem iblis, deccalce 


Yadırgar mı kelam ehli, nasıl olur yorması? 


Ümmi'lerin izindeyim, ne hoş izler sürmesi 
Elmalıda bahçe kurup, güllerini dermesi 
Aşıkların baldan tatlı sofrasını sermesi 


Ahulara değişilmez şuaranın kermesi 


Sır: taşın başka etkileri var surete kapılanlar bilmez 
zaman bunu gösterecektir... 


Firuzeden Olsun İbrik 


Yeryüzünde çokça maden, esrarı var gizli, müphem 
Kimi eder iken sersem kimi çare olur merhem 
Taşlara ver kıymeti sen, sarraf bilir kaça dirhem 


Bir madeni biz seçelim, içi dolu olsun erdem 


Gül istemez altın, gümüş, belki hani kızıl yakut 
Rengi bizde sırıtıyor, asil olur yeşil zümrüt 
Akik taşı, yeşim taşı, safir olsa acep yahut 


Şu denize en uygunu firuzedir renkçe o dem... 


O Türklerin taşıdır o! Turkuvazdı yaygın adı 
Balıkların arkadaşı, çöllerinki o abadı 
Bünyesinde demir, bakır, barındırır çifte tadı 


Güneş görür yıpranırdı, gececiler içindi hem... 


Bu taşları bilmeyenler görüntüsüne saplanır 
Her birinde bir etki var, vücuduna o kaplanır 
Ruhsal etki bunlar ile inanmayansa haplanır 


Boyutları anlatırız, bu yollarla kalmazdı kem... 
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Bade İçtik Rüya'da 


Kıyılara vurmuştu, gün sıradan sadeydi... 


Bir rüyada görmüştüm sundukları badeydi 
Sürme vardı gözlerde, yüzlerinde sudeydi 
Deniz rengi bir giysi, giydirdiler burdeydi 
Neşeli bir anımdı, her dudakta handeydi 


Denizin kenarında, kum üstünde zindeydi 
Türk kılıcı çelikten, yeşil saplı gözdeydi 

Bir hat yazı üstünde, kullar ona bendeydi 
Bir rüyaydı geçti ki bilmem acep kandeydi? 


Örümcek ve Haşhaş Deneyleri 


Bilen bilir örümcekler örer iple ağları 
Kendisine yuva kurar beyazdır otağları 
Gece işler sır tutuyor sevmiyor çerağları 
Zirvelere dahi çıkar aşıyormuş dağları 


Her bir yere erişirler mümkünmüş iblağları 
Sinekleri avlıyorlar kısa gün meblağları 
Çiftleştikten hemen sonra başlıyor ferağları 
Erkekleri hemen yiyor dişi denen sağları 


Haşhaş vermiş bir hekim ki şaşırmış dimağları 
Uyuşturmuş hayvanları bozuk olmuş bağları 
Her haşhaşta başka etki değişmiş ifrağları 
Cihetleri şaşırmış ya bu ipek debbağları 
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Banu Adlı Peri Geldi 


Banu adlı peri geldi elindeydi zembereği 
Bak haline dedi halkın, çalıyorlar dümbeleği 
Avar kızı amazondu, andırırdı bir meleği 


Demirdendi entarisi, o giydirdi zırh yeleği 


Yaz İbriki durma artık, sen yemiştin hep keleği 
Gerçek mazlum yetimlerdir, hem onların bir dileği 
Gökten insin tüm göktaşı, sen vuruver şu feleği 


Meleklerle, şehitlerle, biz tutalım hem eleği 


Çocuklar var tatmamışlar, henüz daha bir çileği 
Hak yolunda çaba versen, bükemezler bu bileği 
Meteorlar yağacaktır, kızdırdılar baş meleği 


Gerçek mazlum yetimlerdir, hem onların son dileği 


Harezm?den Gelen Elçi Ahi Dedebay 


Harezm'den bir misafir, amma etti bıdı bıdı 
Elinde bir kitap vardı, Beng ü Bade idi adı 
Kum deryası olmuş şehir, balçıklara dönmüş tadı 


Doğu'da bir ilim yoktu, oluyordu herkes kadı 


Bu sözlerle çattı bana, huysuz idi hem kıratı 
Mistik sözler ediyordu, dilindeydi din beratı 
Uyandırdı tez vakitte, elindeydi can miratı 


Dedi şair dinle beni, serkeşlere lazım dadı 


Ya sirkeci ya bozacı, nerde zemzem temiz sular? 
Esrar ile şarap ile eğlencedir bize yular 
Kaplara bak yılan dolar, arif olan suya dalar 


Bu İstanbul bir şehir ki kazan kurmuş buna cadı... 
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Tengiz*in Konağında 


Tengiz'in konağında, dövüştüm bir ayyaşla 
İspirto'yu içerdi, uçuk akıl bir başla 
Nefsi içki isterdi, böylesi bir serkeşle 


Yere yıktım o devi, bir sapanla, bir taşla 


Bu yol çetin, pek çetin, gidilmezdi yoldaşla 
Gammaz olur ya yolda, en ketum bir sırdaşla 
Kan bağını sökerdi, bir anadan kardaşla 


Güvenilmez dostlarla, hele ki arkadaşla 


Andım olsun bu sözüm kanım aksın savaşla 
Her günümü yaşadım, gözümdeki şu yaşla 
Bir sarhoşa esirdir, hem Tatar'a Çuvaşla 


Cihad bildim koşmayı, zemzem denen bu aşla 


Kabil”de Kapkara Su Akardı 
Çeşmelerden... 


Denizlerin üstü katran, yüzemiyor hiçbir kaptan 
Nimetleri çöp ediyor, insanoğlu büyük fettan 
Ağaç gitti kestiler ya, ağlamadı bulut yastan 


Bu ne arzu yok etmede, bir hikaye o ki destan 


Susuz ülke neye yarar? Zarar olur bize boran 
Susuzluktan bize olan, kan içiyor bütün insan 
Hem Hüseyin bu yoldaydı ama değil idi Hasan 
Ehli Beyt'i böyle diye, kimdir böyle kinler kusan? 


Şii - Sünni uzatmayıp, yok mu diyen ol Müslüman? 
Bir sefalet yurdu idi, gidip gördüm Afganistan 
Kabil'de bir çeşme yoktu, yıkansın ki onda fistan 


Küffar gelip saki olmuş, Müslümanlar hep perişan 


Kapkara bir su akardı, gözümdedir hala o an 
Her köşede kavga eder, bu ne haldi yeter ihvan! 
Müslümanı katlederdi, kahrolası şu Taliban 


Bir insanı öldürmek mi? Men ediyor bunu Kur'an 
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Balasagun Diyarı'nda Bir Hikaye 


Ben ne vakit gül dediysem, başıma hep dert geldi 
Balasagun diyarının, ahuları sert geldi 

Hoten iline git dendi, bir acayip fert geldi 

Ona buna hep aldandım, sandım ki hep mert geldi 


Bir bahçeye adım attım, çiçekleri kart geldi 
Bir kaşıntı aldı beni, niyetleri art geldi 
İlaçlıydı tüm gülleri, yüz değil de sırt geldi 


Bir telkinci bana geldi, sırlı emri ört geldi 


Bir çıyandı beni soktu, bahçe ona yurt geldi 
Nice yılan ona yoldaş, bir kişiye dört geldi 
Hayat bana nida etti, sen burnunu sürt geldi 


Bir kazana giriverde, kendini bir tart geldi 


Aç haline hiç bakmadan, peşimden bir Kürt geldi 
Yarı yolda beni sattı, zurnasından zart geldi 
Evveline bir baktım ki Med değilde Part geldi 


Bir çakalı parça gördüm, üstesinden kurt geldi 


Kazan Şehrinde 


Sızlayan bir yara ile vardım binbir mezraya 
Akrep, yılan korkusundan, dönmez idim sahraya 
Buz ilinde gezer oldum, pek soğuk bir ücraya 


Ayak bastım cehdim ile bir başkaca mecraya 


Mesken imiş Bulgar şehri, ejderha-yı kübraya 
Yılan, çiyan atılırmış bir Kazan-ı zehraya 
Panzehiri andım diye zabitleri icraya 


Geliverdi, bir başıma düştüm acı sofraya 


Bir mabedin kendisine, hapis oldum sonra ya... 
Hem kilise hem camiydi, tüm dinlere havraya... 
Karşısında cam piramid, devce durup saraya 


Bakıyordu bir yüzü ki bir yüzü de buraya 


Biz gelmiştik panzehire, bir şifalı sofraya 
Nedimeler nedamete düşürdüler tafraya 
Verem oldum kalsın lütuf, memlekette Azra'ya 


Kul olayım hizmet kılıp, götürsünler Hamra'ya 


Rastladım bir seslenişe öz dilde bir naraya 
Nice güzel gözleriyle beni çekti araya 
Türk marşını bir kemancı koyuyordu sıraya 


Bir davaya çağırıyor hepsi de o miraya 
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Masmavi bir pelerinle gelip bastı yaraya 
Lanlako'ydu yazan nakış, kar tanesi ki aya 
Benziyordu o gecede, savaş diyor çıraya... 


Mahşer günü çıkmaz yüzün elbet dahi karaya 


Bu göklerden damlalar mı kapılmışlar hurraya? 
Kar tanesi dendi bana, sen de düş bir seraya 
Nice ekin hayat bulur, ulaşırlar serraya 


Ben kaçaktım, yaralıydım, bahanemdi zira ya... 


Yunus nebi olsa güler, bu çektiğim kuraya 
Her gelende bir alamet, çatıyordu paraya 
Firavunla güreşmeye, çatmak için şu Ra'ya 


Bir davaya çağırıyor, hepsi de o miraya 


Cankurtaran'da Sel Var... 


Seyyah Erdoğan Baba'nın hoştur pazar maidesi 
Sabah - akşam çalışıyor, hep görülür faidesi 
İslam ile Türklük bilir, hizmet, amaç, kaidesi 


Türkmenlerin kocasından aksakallı beyzadesi 


Ekmeğini yedirirdi, helal lokma ifadesi 
Vakıf kurmuş bir başına, iki dünya asudesi 
Nice edip onla okur, hem memleket neşidesi 


Seyyah Baba çeyrek asır, o Türklüğün azadesi 


Bir gün yağmur çoğalmıştı, bahçesidir nadidesi 
Suya battı aman Allah! Kulda değil iradesi 
Su yükselir, lağım taşar, kitapları güzidesi 


Şişti hepsi su yiyince, sinesinde halidesi... 
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Kim Olduğumu Sorana... 


Hace Ahmet Müridiyim, Yunus'un da talibiyim 
Şairlere meraklıyım, divanların sahibiyim 
Kaygusuz'um, Nesimi'yim, mazlumların katibiyim 


Zor yollara heves eden, Doğudaki Mağribi'yim 


Bana ünvan soran dostum kimsesizler habibiyim 
Yanıkların merhemiyim, gamlıların tabibiyim 
Maşukların söylediği bestelerin edibiyim 


Kelamlarla kurulmuş bir tapınağın rahibiyim 


Üç dört günlük amelimle diyemem ki sahabeyim 
Konaklarla yarışamam kırık dökük harabeyim 
Gelip geçen zevkler ile sanar mıydım ben de beyim 


Yeraltında defineyim, milyonların galibiyim 


Bu İbrik Neler Gördü? 


Bilsen benim kardeşim bu ibrik neler gördü? 
Kimler neler etti de kimler sebepsiz yordu 
Bu dünyanın azabı hep içinde bir kordu 


Hayli zaman içteydi, katlanması pek zordu 


Evvel bir kap idiydi, zamanla şekil aldı 
Usta eller dokundu, diyelim akıl aldı 
Bin renge boyandı, başkaya nakil aldı 


Zarafetin rengiyse, ne yeşildi ne mordu... 


Eğelendi, kesildi, örselerle ezildi 
Büküldü ve kırıldı, kerpetenle büzüldü 
Nakışlarla bezendi, motifleri çizildi 


Başka türlü gezinmek, masalarda pek zordu 


İnce ince işlendi, sanatçılar çalıştı 
Her darbeyi sindirdi, çekiçlere alıştı 
İçine ne sıvılar, dener iken doluştu 


Saraylara kondu da gurmeleri hep sordu 
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Girizgah 


Mektubatım bu divanım , nice gibi harabatım 

Bir şairim bilmem şiar , aşk yolundan aştım Batum 
Dizgin almaz, yular tutmaz , kırdan yaman benim atım 
Bilmez olsam halkın halin , derdim kesin sultan ketum 


Gönlüm attan beter halde , kandıracak yoktur otum 
Ne altınım ne gümüşüm , boş geziyor benle kutum 
Her mescidde birlik ağız , küfür gördüm kulda tutum 


Sudan çıkmaz balık oldum , baştan gitmez binbir bitim 


Hayat geçti kocar oldum , bulamadım nerde çatım 
Yara sorar eller niye? Çürümüşken beden etim... 
Bir öğüt var elden duydum , ne buldumsa kendim ettim 


Ekşi demem el aşına , ben de içtim ak pak sütüm 


Hangi Bezme Vardım İse, 
Bu Yabancı Dediler 


Hangi bezme vardım ise, bu yabancı dediler 
Tam bin handan kovulmuştum, bu kez hancı dediler 
Bir ev bul da sığınalım, bizde sancı dediler 


Buldum da beğenmediler, sahip zenci dediler 


Altın, gümüş isteriz biz, sende inci dediler 
Sabahladım nice gece, görüp kinci dediler 
Adalet, selamet dedim, dönüp dinci dediler 


Kendileri çarpıldı da bana cinci dediler 


Eller için deva sordum, bakın yancı dediler 
Malımı yağmaya verdim, hala benci dediler 
Kocamışı durur iken, kalsın genci dediler 


Şair oldum şiir yazdım, işte hıncı dediler 
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Çıra'nın Sözleri 


Ben pek yaman bir yerdeyim, aşk ilinde biçareyim 
Dervişlerin yol sorduğu konar göçer avareyim 
Vezir seçse beni halkım, benden yana geçmez reyim 


Bir varayım bir döneyim, başım yerlere süreyim 


Kadınından erkeğinden kime kime arz vereyim? 
Kırk tilkinin oyunundan numuneler mi vereyim? 
Çaylak isem dahi yine, söyleyin ki tez ereyim 


Benim işim bağbanlıktır dikenleri ben dereyim 


Yağmurların ülkesinde alev almaz bir çırayım... 
Hamisiz bir şairlikle bilmezler ki ne zor ayım 
Alem deva olsa dahi kabuk tutmaz çiğ yarayım 


Bu ahlaki eser ile kurulacak dil sarayım... 


Salih Babaya Nazire 


Güzel sevip aşk söylesem bize huban yine gülmez 
Cennetlerin kapısında bize rıdvan yine gülmez 
Hikmet ile şöhret olsam bize sultan yine gülmez 


Ferhad olup dağa kaçsam bize yaran yine gülmez 


Ediplerle aşık atsam bize hayran yine gülmez 
Çobanlığa bir soyunsam bize hayvan yine gülmez 
Cellatlara baş uzatsam bize merdan yine gülmez 


Kaftanımı bağış etsem bize üryan yine gülmez 


Tabibliğe özensem de bize derman yine gülmez 
İlaç olup içilsem de bize bin can yine gülmez 
Soytarılar tan eğlese bize handan yine gülmez 


Günahkarlık arzum olsa bize şeytan yine gülmez 


Para Sende Dediler... 


Hep ister şu insanoğlu, niye hali böyledir? 
Nokta kadar çıkar için arkasından söyletir 
Her mecliste her vakitte işin sonu akçedir 


Aç gözlülük bir beladır, cehennemi boylatır 


Çocuklukta başlamıştı amansız bir hesap 
Etrafımda ölçü aldı güler yüzlü bin kasap 
Bir baltaya sap olmamış, nice gevşek kuru sap 


Oturur da bir köşede, gününü şen eğletir 


Bir diyardan geçer isen senden haraç isterler 
Müslümanlar güya ama nedense baç isterler 
El öptürmek adetleri, imkan olsa taç isterler 


Söz verirse elin oğlu kendisine oylatır 


Talebeydim, aç yatardım nice zaman kırlarda 
Ben kendimi böyle buldum halk içinde sırlarda 
Halkın işi para sormak, vermeyince zırlar da 


Bahanesi ki hal hatır, içinden ya söyletir 


Asker oldum kaçamadım, sende para dediler 
İşçi oldum akrabaydı, sende para dediler 
Damat oldum komşu, esnaf sende para dediler 


Dediler de yediler ya bizi bunlar söyletir 
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Ben Dünyayı Yakıverdim 


Ben dünyayı yakıverdim, teni ateşlere verdim 
Karşılıkta gamı aldım, kırk makama böyle erdim 
Kış gelince pazarlara destur ile varıp girdim 


Nice vakit yollardaydım, bin bahçeden çiçek derdim 


Mahbup ile canı sordum, bundan ayrı değil virdim 
Rakiplerle bir olup da yaylarını kendim gerdim 
Herkesi de kendim bildim, sevilmekti benim derdim 


Ne de olsa o yar tektir, elden çabuk uçar derdim 


Çok zaman ki acılarla hayalleri başta kurdum 
Gün geldi ki güzellerin diyarında idi yurdum 
Kendim ile barışamam, bin nazlıyı lafla kırdım 


Hayırlara yine yordum, coşar iken ketum durdum 
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Ankara'da Açan Zambak 


Ankara'nın etrafında açıyordu beyaz zambak 
Nice bardak oradaydı su sunardı nice tombak 

O zambağı sulamaya su taşırdı nice ırmak 
Çiğnemek mi bugün gibi yaprağını hele kırmak? 


Bir bekçisi şanlı paşa o çıkmıştı zorda başa 

Bu çaylara sed kuralım bakarsınız haddi aşa 
Dedi kurdu bir gölet ki hayat verdi dağa taşa 
Nice hayvan nice insan nice nebat idi parlak 


O mimardı gölet oldu o gidince geldi ecel 

Göl kurudu öldü mahluk hal kalmadı bizde güzel 
Soldu zambak yandı tombak kim getirdi buna halel? 
Bir tilkidir hem Şarklıdır onun adı mağlup yamak 


Bu Nasıl Gemi? 


Bir gemi var gören paça sıyırır 
Her bineni başka türkü çığırır 
Yolcusudur kendisini kayırır 


Sancağını çekiştirip kıvırır 


Kaptan uyur tayfa dümen çevirir 
Faresi de halatları kemirir 
Dalga alır beşik gibi evirir 


Bu gemiyi fırtınalar devirir 


Niye Geldim Bu Dünyaya 


Niye geldim bu dünyaya? Gezmeye mi? Tozmaya mı? 
Her kuralı çiğnemeye, yoksa acep azmaya mı? 
Onu bunu çekiştirip, kuyusunu kazmaya mı? 


Yoksa fikre varıp tezden, ilhamımı yazmaya mı? 


Yaşlı çocuk dinlemeden, kibarları üzmeye mi? 
Hak hukuku tanımadan, yalanları düzmeye mi? 
Güzellerin didarına, bakıp bakıp süzmeye mi? 


Güçsüzlere acımadan, gaddar olup ezmeye mi? 


Anlamadan hiç bir vakit her kişiye kızmaya mı? 
Doğruları yokmuş sayıp, üzerini çizmeye mi? 
Yeyip içip sağda solda, sabaha dek sızmaya mı? 


Fitne, fücur ile yanıp, huzurları bozmaya mı? 


Kur'an Ansiklopedisi adlı 30 ciltlik eseri yazan ve bizi 
yakıp kül eden hocamız Süleyman Ateş'e ithafendir. 
İbrik onu bulmak için Süleymaniye'ye gelmişti. 
Süleymaniye Vakfı'nda da eserle tanıştık. 


Süleymaniye (Denizler Hakanı'nın) Semti 


İstanbul'da bir diyar var, Topkapı'yla arası var 
Süleyman'ın mabedi var, şairlerde yarası var 
Bilmeyenler sanıyor ki şehirde bir burası var 


Tüm asırlar buradadır, İslam'ın manzarası var 


Bir arşiv ki buradadır, kitapların karası var 
Her bir alim buradadır, pek çoğunun curası var 
Süleymanlar diyarıdır, nicesinin parası var 


Nice şahın yüzü kara, Hakanı var Dara'sı var 


Bu İbrik de dolmuş idi, elbet içte şırası var 
Bir Süleyman “ateş” yaktı, elinde de çırası var 
Dolmanın da dalmanın da şair bekle sırası var 


Bu çeşmeler diyarında zemzemi var birası var... 
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Süleymaniye?de Bir Bina 
İçinde Gülistan... 


Talihim bana güldü de yolum çıktı sebile 
Yeri Süleymaniye'de, o zemzem -i celile 
İstanbul'da susuzluk var, dönmüş hepten Kabile 


Kırılıyor bu insanlar, benziyorlar sefile... 


Ey zahidler neler oldu? Neden döndük zelile? 
Niçin sekre tutulmuşlar cehd etmiyor cemile? 
Nasıl bakar insan yüze? Ayıp olur Celile 


İnsan kirle gider mi hiç, çok sevdiği Halile? 


Akın eder azgın güruh, susamışlar sahile 
Tuzlu suyla kanılmıyor, azdırıyor nafile 
Çeşme yolu tepededir, çok söyledik cahile 


Bir bahçenin avlusunda, inanmıyor kafile 


Gül renginde bina idi rastladım bir delile 
Heyecanla giriverdim kapısından dahile 
İçeride hekimlerdi bin yılanı ah ile 


İnletirler bulmak için panzehiri maile... 
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Süleymaniye’ de Bayındır Bir Çeşme 


Gülistan'ın sahibidir Aziz hocam, oldum tanık 
Güller ile deva kılar, iyileşir kesik yanık 
Kapısında şifa buldu nice solgun nice bayık 


Bu bahçeyi görmeyene üzülürüm sahi yazık! 


Bayındır bir çeşmesi var, şırıl şırıl akar açık... 
Bu İbrik vallahi de bir o oldu helal azık 
Mekkeden de zemzem gelir, taşır onu sandal, kayık 


Gönlüm abad oldu şimdi, istemiyor ayran, yayık 


Kim bahçeye dil uzattı, kıyamette odur sanık 
Kendi gülü solgun diye gizli gizli olur gıcık 
Bu sofralar insan için gelmeyense şaşkın, kaçık! 


Kendi eder, kendi bilir, buna ancak övgü layık 


Bağlamıyor hekimlerin hiç birisi cübbe, sarık 
Yılanların derisinden ediyorlar çanta çarık 
Hayat buldu bu mecliste yüz binlerce ölü balık 


Canlanıyor ilaçlarla ne mutlu ki zayıf arık... 


Gülün Sitemi 


İnsanlığın dini güçtür, biz güllerse şikeste 
Ağır aksak ilerliyor ruhsal yolda aheste 
Çocuk aklı galip geldi, kavga tuz ve nişasta 


Nisyan ile meşhur adem, gitmez bezm-i eleste 


Şeytan her can içindeydi, yok Bergama - Efes'te... 
Yüksek ruhlar kaçış ister, kendileri kafeste... 
Mahlukatın seyrindeyiz vahşi alem kümeste... 
Hakkın adı yalan yere ağızlarda bir beste... 


Solmak kader lakin böyle solmamalı güldeste 
Gül dalından yapılmaz ki dev boyutlu kereste 
Kafesleri gülle örmek bir solukta nefeste 


Şair nazmet şu derdimi kafiye ve cinasta... 


Laleli’ de Bir Hikaye Başladı da Geldi Dile 


Laleli'de bir hikaye başladı da geldi dile 
Sarayiden bir vazife düştüm Hicazdaki güle 
Türk dilini koyup sala, kaptırdılar yoğun sele 


Öz cevheri nisyan ile güldürdüler bizi ele 


Kolumdan da tuttu üstad, kapılmadım hiçbir yele 
Divan yolu bize makam, sırlar ile döndük küle 
Su yolunda niyetlenip, abdest ile çıktım çöle 
Servet ile cenkler edip, hikmet ile bindim file 


Saraylara boş bakıp da dansözlerle güldüm zile 
Bir bezzazdan aldım kumaş, bir yerdi ki adı Şile 
Nice boğulanlar vardı, cankurtaran hatta bile 


Bir deniz ki yolum vardı, rahmet ettim geçmiş sele... 


Çöl dediler, çul dediler, bu hayatmış gerçek çile 
Bir güzellik sorar isen, kurbanım ben mor sümbüle 
Tuz bastılar şeker diye, yaralarım ah kim sile 


Vatanımdan sitem ettim, müptelayım şimdi kile... 
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Su Deneyi 


Bir Bektaşi yiğidi bize ilgi gösterdi 
Selim Efe Erdemdi, sudan dizgi gösterdi 
Suya söyle sırrını, deyip silgi gösterdi 


Dalga, deniz coşarken, ufuk çizgi gösterdi... 


Japonyada Emoto sudan sergi gösterdi 
Suyun gizli sırrını bize bilgi gösterdi 
Duyguların etkisi nasıl sezgi gösterdi 


Bu damlalar canlıdır, sözle ezgi gösterdi... 


Bir büyükçe deneyle açık belgi gösterdi 
Bünyelerde oluşan nice dergi gösterdi 
Kainat ki sudandı, işte sevgi gösterdi 


Şemailler bozuksa sebep yergi gösterdi... 


Vasiyetim beni sevenler kitabımı deniz kenarında 


okusunlar 


İbrik#nin Kirli Geçmişini Anlatır... 


Has bahçede saki oldum, bir el tuttu da güya 
Bu İbrikte bir avuç su, sanmışlar beni derya 
Çok güzeldi, su verirdim, hiç bitmesin bu furya 


Sanki masal, anlatılmaz, öyle güzel bir hülya... 


Her çiçekle vardı mazim, büyük aşkım kamelya 
Melisa da vurgun bana ve belki de açelya 
Menekşeyle hoşbeş etsem kızar idi papatya 
Nilüfere baktım diye konuşmuyor begonya 


Nergis, müge kıskanıyor yan bakıyor sardunya 
Funda, defne, ıtır ile çekişiyor gazanya 
Orkide ve yaseminle anlaşamaz lobelya 


Fesleğenden haz almıyor, çiğdem ile petunya 


Lavantanın hoş kokusu, “Bu ne?” diyor guzmanya 
Sarmaşıksa bırakmıyor, kaçan ise firezya 
Ağzımdan su akıyordu, değil idi pis salya 


Şairlere ne hoş olur, güzellerle şen rüya... 


Unutma beni vedamdı, gelin tacı bir oya 
Her biri de meftun idi, dayanamazdı suya 
Aşk merdiveninden inip, en son kalınca yaya 


Katır tırnağı çeker olduk, ayı pençesi veya... 
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Gülle Doymak İsteyenler Türemiş... 


Ey erler! Sualimdir niçin buldu gül kemal? 
Ne vakittir gül yenir? Niçin denir o helal? 
Elçilere olmazdı sözüm ona ki zeval 


Niçin gülle dolmuştur? Niçin gülden her çuval? 


Kainata süs diye halk etmişti zülcelal 
İnsanoğlu iştahla, onu etti payimal 
Miskler kokar, renk açar, tadımlıktır ihtimal! 


Neden diler doymayı, neden böyle tüm nihal? 


Medinede bir güldür, bu yer demiş o mahal 
Zemzem akar her yandan, gizlide var yüz kanal 
Zemzem ile doyulur, gülle demekse dalal 


Rabbim böyle buyurdu, oydu bize hem celal! 


Kur'anı halktan alıp, sünnet diyen kör hamal! 
Yıllar boyu ninniydi, bize çaldın pis kaval 
Yar oldu gül yılana, gelmez oldu bir maral 


Her cihetten yanarsın, alevden sana neval! 
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Hadis Sünnet Diyen Erler 


Hadis, sünnet diyen erler iftiralar atıyor 
Hakka batıl karıştırıp, küfrü, şirki katıyor 
Doğru söze hep düşmanlık, her nedense batıyor 


Mesleksiz bu bezirganlar, bize dini satıyor 


Nebi yasak etmiş sağken, bunlarsa kapatıyor 
Ebu Bekir, Ömer ile hadisi aratıyor 
Sonra bulup yaktırıyor, onlar mı sapıtıyor? 


Utan gafıl bu işinden, o Nebi ki yatıyor! 


Müslümanım diyor bunlar, hem dini kurutuyor 
Uydurmayı gösterince delile sırıtıyor 
Gerçek sünnet gizleniyor, şeytanlar kırıtıyor 


Sen gerçeği söyler isen, gelip sana çatıyor 


İki asır sonra çıkmış, hadisçiler ne haber? 
Mütevatir, sahifeler, bunlar ancak muteber 
Mecusilik, cahiliye hadis ile itibar, 


Bulup yayılmışlar hem de dinimizi yutuyor 


O Kur'an-ı okutmak mı? Gelmez ki işlerine 
Yönetenler alimleri, kestirmiş dişlerine 
Haram katmış kim var ise dünyada aşlarına 


Kur'ana aykırı olan, bu sünneti tutuyor... 


Bir Çeşme ve Hekimler Süleymaniye'de 


Bir çeşme duruyor yeşil tepede 
Ben buldum orada hayat-ı abı 
Alimler elinden içtim zemzemi 
Okudum Resul'den Hakk'ın kitabı 


Ali Akın meal tefsiri yazar 

Mikail Bayram der muhabbet uzar 
İbrahim Sarmış ki kirleri çözer 
Bayındır çeşmedir, Azizdir abı 


Ferit Aydın döktü neymiş rabıta 
Mülayim Aydın'a geçti zabıta 
Ruhbanlar konuldu tek tek tabuta 
Yegane resulun haktır kitabı 


Nur Doğan anlattı uydurma dini 
Fehmi İlkay yazdı ruhbanda kini 
Geçiyor buldukça delili bini 
Kirli sudan kaçtım içerim abı 


Yahya Şenol, Fatih Orum beylerdi 
Erdem Uygan, Vedat Yılmaz söylerdi 
Ayet okur bize şenlik eylerdi 

Günahı iterek tuttum sevabı 


Her katında gülden olma bir ürün 
Reçeller, hoşaflar, esanslar görün 
İbriki burada olmakla övün 
Zemzemle içtin sen asıl gülabı 
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Gerçek din Kuranda o da burada 
Hakkın işi kesin, olmaz kurada 
İstersen dağda ol ister sor ada 
Öpecek dudağın yarın turabı 


Temiz gir, kefenin olmasın kirli 
Filizlensin tohum şaşırsın yerli 
Sahih iman dertli, müslüman erli 
Kuralım bir dünya anıp o Rab' 


Üstad Sarâyi”nin Aşıkların Halini 
Bildiren Gazeli 


Işk elinden çektiğim kahr u elemler bi hisab 
Harda mecnun men geder çekmişti derd u ızdırab 


Izdırabımdan şikayet etmirem asla veli 
Korhuram zâil olar aklım özüm ollam harab 


Meyl u rağbet etmirem men mest u sergerdanlığa 
Hüşyâr olmah şiârım aklı ettim intihab 


Işke memba ittihâz etdim taakkul meslegin 
Zikre vardım akla uydum vahye kıldım intisab 


Nef'iaz emma ziyanı çoğ şerâın sâkiya 
Gayrı senden içmez ısrar etme âkiller şarab 


Sakiya tavrında lezzet yoh meyin sâfi değil 
Ser be ser vehm u hayâlâtın serab ender serab 


Ey Sarâyi gayri terk et köhne aşk uslubunu 
Tarz-ı nev bir yolda get aşkında tut râh-ı sevab 


kahin taşları atıp güya gaybten haber veriyor 
alim hekimdir taşların hangi şifayı verdiğini biliyor 


Simyacıları Bırak Kimyacılara Bak 


Alem-i İslam bitkin, billahi de naçardı 
Bir ilaçtı sorulan, o gözleri açardı 
Bir şahindi Sarayi, yükseklerde uçardı 


Derman sorar her yerde, sonrasında kaçardı 


Kanadında yer açtı, İbriki'yi kaçırdı 
Zemzem'i ve pak suyu, membağından içirdi 
Baştan başa dolaştı, Fars'ta beni uçurdu 


Kimyacılar elinden, misk ü amber saçardı 


Bostanı, gülistanı, bahçeleri aşardı 
Her toprağı kazardı, hepsini de eşerdi 
Her bahçede ne yılan, ne çıyanlar yaşardı 


Her bir sırrı keşf eder, bizlere de açardı 


Simyacılar ardında müslümanlar koşardı 
Hırs, heves ve riyadan, bardakları taşardı 
Molla, hafız, şeyh denen, zehirleri taşırdı 
Attar, Hekim, Hakimler yaraları kaşırdı 


Bir iş varsa esasta, kimyagerler başardı 
Maturidi, İbn-i Rüşd, Biruniler yaşardı 
Farabi ve Harezmi yüzyılları aşardı 
İbn-i Sina alemde hekimliği başardı 
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Babil'den beridir, halk ağuyu içerdi 
Tılsımla ve sihirle kendisinden geçerdi 
Harut ile Marut'u bu işe baş seçerdi 


Yılanlarla ortaktı, simyacılar düçardı 


Ne bakır ne demir, altın asla olmadı 
Simyacılar bir günü umut, delil olmadı 
Bir kez dahi olmadı, sorsan zelil olmadı 


Kimyacıyı görünce, gözleridir yaşardı 


Adın Çıktı Çömleğe... 


Ey İbriki zemzem dedin pek gücendi bak ağyar 
Ne tuhaftır bu dünyada içiliyor kan idrar 
Şerbetçiye kızar idin dilinde sirkeci var 


Zem ettiğin şıracıyla bozacılar sitemkar 


Adın çıktı çömleğe ki ateş olur sana yar 
Su İbrik'i su yolunda kırılmamış duy ahbar 
Bu ovalar ve çöller ki bir ibrikle çemenzar 


Olmayacak ne de olsa istemezse lütufkar! 


Suda kimya vardır gizli söyler hekim ve baytar 
Bir yanıcı bir yakıcı söndürücü geç çıkar 
Hastaya ve yaralıya tez verilmez su yakar 


Serum takar tabibler de kan beraber akar... 


Kötümser Alimin Beyanı 


Denizlerin altında nice gizli volkan var 
Bir gün alev püskürür yangınlara burhan var 
Su içinde bir kimya, kıpkırmızı bir kan var 


İnsanlığın işinde ne yazık ki hüsran var 


Bir gün ifrit kazanır korkarım ki imkan var 
Ademoğlu gaflette her birinde nisyan var 
Bu dünyada kargaşa yazık çocuk vildan var 


Bir hikmet mi sorarım su içinde atşan var 


Şeytanlarla ifrit var Yezidlerle Mervan var 
Halkta garip haller var zalimlere şükran var 
Güzellerin belası yakan tir-i müjgan var 


Sevenlere eza var ettikleri efgan var 
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Bir İçim Su Dendi Bana Yar İçin 


Bin dereden su taşıdım yar için 
Bir içim su dediler bin dereden su getirtti 


Bir yar sevdim, bir dem vefa görmedim 
Ben ne yaptım? Bir an sefa sürmedim... 
Dedi etme, bu az cefa yormadım... 


Ah güzelim! Seni neden sarmadım? 


Bin dereden, su istedi durmadım 
Yüz ekşitti, acep neden sormadım 
Bir tuzağı, bir hileyi kurmadım 


Dedi dur ki, ben yüzüne vurmadım 


Hep sakındım, bir an bile kırmadım 
Susuverdim, hiç konuya girmedim 
Ser verdim de sırrı yine vermedim 


Sevdiceğim, ben seni hiç yermedim 


Bir su buldum, benzerini görmedim 
Bir gül aldım, böylesini dermedim 
Bir diyar ki daha önce varmadım 


Sayendeydi, diyemem ki ermedim... 


Eski Türk Tarihi ve Mitolojisi ile İlgilenenlere 


Türk milleti! Sen olmadın hiçbir asır bitaraf 
Tengri dedin Hakk'ı bildin daha olma bertaraf 
Ahilikti senin yolun rehberindi bir mushaf 
Devletlerin bu fikirle şirket değil de evkaf 


Özüne dön! Arzu ile duyacaksın ki zaaf 
Alimleri okur isen öğüt bilir hem ahlaf 
Bahaeddin Ögel oldu geçmişine bir keşşaf 
Var Fuzuli Bayat ile alimlerden bir eşraf... 


Yesevi'nin türbesinde bir simgeydi itiraf 
Bir kazandı dev cüsseli nilüferle itilaf 
Halindedir inkar etmez bozulmuştu töre saf 


Türkistan'da bekliyordu kültürümüz inkişaf 


Nilüfer de senin değil söyle nedir itikaf? 
Tabiat ve tecrübedir gerçek işin hem tavaf 
Lalelerden medet umdun sonra içtin de hoşaf 


Zemzem ile güle niçin ediyorsun ihtilaf? 


Bizde çapan ve de kaftan yünden değil bak elyaf 
Abdurrahman Güzel hoca yazdırıyor yetmez raf 
Türkler abdest alıyorlar Altay'da mı ki ahkaf? 
Kar örtüyor Sibirya'yı bembeyazdı o çarşaf 


Külden doğan bir kuş için sözde diyarıdır Kaf 
Menkıbeler tezkireler dinledin de yüz bin gaf 
Faziletler uydururlar aziz kılmaz kulu laf 


Bırak artık zırvaları yüce Allah etsin af... 
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Nazire-i Sarayi... 


Yağmur gibi yağdın dağı vadileri aştın 
Geçtin nice engelleri ummâna ne kaldı 


Sarâyi 


Kar Tanelerinin Şekilleri... 


Tane tane düşüyor kar, kuşatıyor tüm hayatı 
Bembeyaz bir örtü gibi kaplıyordu nebatatı 
Yeryüzüne gelinliktir, Yüce Rabbin ak hilatı 


Meleklerin mucizesi, nakış olmuş kar sanatı 


Bir damla mı? Bir tane mi? Şekli veren hissiyatı 
Gökten iner, yere düşer, yok seferde irtibatı 
Birbirine temas etmez, yoktu aklen mümkinatı 


Mücevher mi bulutlarda? Her kıristal buz kar'atı... 


Bir hüner var her birinde, bir ustanın tertibatı 
Nizam ile devam eder, süzülmenin teşrifatı 
İnceleyen vaaz eder, inkıyadla tafsilatı 


Ayet idi her biri ki anlatırdı muhkematı... 


Bid'at ve Hurefeler İslam'a sızmış... 


Biri Şişeyi Üç Hatta Dört Gören Sarhoşlar 


Biz tebliğe gelmedik mi? Niçin savaş ederiz? 
Farkımız ne gayrılardan? Şirki çavuş ederiz 
Öyle sarhoş olmuşuz ki her dem kapış ederiz 


Nerededir adlimiz ya? Güce kavuş ederiz 


Baba, oğul ve kutsal ruh! Güya kovuş ederiz 
İslam'dadır birebir ki gizli seviş ederiz 
Şeriat, sünnet, tarikat daim geviş ederiz 


Bir olanı üç edip de sonra sıvış ederiz 


Nasrani'nin dört kitabı, biz ki dövüş ederiz 
Dört mezhebi hak biliriz, biz de sövüş ederiz 
Rahibe ve rahip gibi biz de övüş ederiz 

Hak dinini tatbikatta, bizler yavaş ederiz 


Kimde yara görmüş isek, tuzla ovuş ederiz 
Bir yolu üç ederiz biz, dini yetmiş ederiz 
Ahmakları rehber eder, güya biz iş ederiz 


Dudak değmez bizde suya, dostu kamış ederiz 
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İyimser Alimin Beyanı 


İlim ehli gördü ki bizde ab-ı hayvan var 
Hak emridir tutmalı içenlere gufran var 
Buzul devri gelmeden ateşlere devran var 


Ne de olsa alemde nice cehl ü nadan var 


Ressamlara davetim buyursunlar meydan var 
Benim sudan terazim Hak lutfudur Kur'an var 
Su taşarsa yükselip bizde yüce mizan var 


Yükseklerde gezinen bir gizemli insan var 


Doğrulara meraklı hangi elde merdan var? 
Hakikatler yolunda bilirim ki ihvan var 
Bu sözlere meraklı nice nice akran var 


Lakin mesafeler var dillerinde aksan var 


Bilim teknik açıklar gökte nice umman var 
Sudan nice dünya var belki dahi iskan var 

Dev güneşi söndürür söyleyen çok uzman var 
Hem kadimde bakide bir tek ancak Yezdan var 


Tarih boyu savaş var kulda daim isyan var 
Emoto ki gösterdi damlalarda nişan var 
Çan sesinde şekil var ezandaysa irfan var 


Her ateşi söndüren muhakkak ki Furkan var 


İnsanlığı şaşırtan elbet belli mugan var 
Sarhoşluğa götüren dostu pir-i mugan var 
İşlerinde ustalar dine gizli buhtan var 


Biz sırları biliriz söyleriz ki vicdan var 


Çok elimdir beşerde türlü türlü hicran var 
Gözlerimin önünde hiç gitmeyen aman var 
Ne perişan haldeler Arap ile Afgan var 


Bu şairde arzudur itkan ile yeksan var 
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İbrik'in Çağrısı... 


Ehli hayrın hanesine ben ki pasban olayım 
Lokmasını bölenlere şevkle kurban olayım 
Kul hakkını soranlara mensub, erkan olayım 


Onlar ile anılayım, ehli irfan olayım 


Darulfünun yiğitleri, ilahiyat ümitleri 
Edeb bilir hem kızları, onlar Hakk'ın abitleri 
Her haftadır kermesleri, hep doludur divitleri 


Unutursam kahrolayım, ehli zindan olayım 


Aşhaneler kuruyorlar, çayla çorba sunuyorlar 
Afrikada kuyu açıp, susuzları anıyorlar 
Ellerinden sabi sübyan, muhabbetle kanıyorlar 


Dertlerini dillendirip, ben de nişan olayım 


Kuyulara sarkıyorum bir halatla azm ile 
Su çekerim derinlerden bir hevesle cezm ile 
Dudaklara dökülüyor yukarıda bezm ile 


Kanacaksa teşnediller, ben de tuğyan olayım 


Bütün Tabiblerin Ortak Kanaati 


Hem böbrekler hem ciğerler çalışmıyor susuzsan 
Vitaminler hücrelerle buluşmuyor susuzsan 
Yürek kanla tam olarak doluşmuyor susuzsan 


Hem organlar hem dokular alışmıyor susuzsan 


İyi hücre, kötülerle savaşmıyor susuzsan 
Hem tedavi tamamıyle oluşmuyor susuzsan 
Adaleler zayıflıyor, gelişmiyor susuzsan 


Beyin sinirlere yazık, ulaşmıyor susuzsan... 


Davasız Şair ve Alimlere Hitaben 


Matara Denen Termoslar 


Bir düzenek kurulmuştu mensubları termostu 
Dedikodu gıybet ile ettikleri fiskostu 
Başkanları açgöz idi hedefleri kozmostu 


Çeşmelerden kir akarken kaynakları terkostu 


Dışta sıcak içte soğuk bu iş biraz nahoştu 
Güya sükker idiler tadları ki mayhoştu 
İçenlere yaramıyor her birisi sarhoştu 


Müptezeller kanıyordu talihleri makustu... 


Hz. Peygamber'in Bütün İlim Alemine 
Üstünlüğü Bahsini İçerir 


Bu dinin alameti temizlik ve taharet 
Hekimlerin piridir peygamberde azamet 
Hasetçi ve dinsizler besliyordu adavet 
Vazgeçmedi ol nebi, hikmetiydi sahavet 


O'nun ilmi yanında her bilgi ki cehalet 
Suda diyor sıhhat ki etmelidir icabet 
Dokunduğun her nesne bakteri ve musibet 


“Yıkamalı” diyordu, işte buydu isabet 


Hekimler gözlem etti, abdestte var keramet 
Kalkan olur bünyeye, adeta bir ganimet 
Dinçleşip de güvenle, kazanıyor dirayet 
Her işinde hayır var, her işinde nihayet 


Kıskananlar bellidir, uğursuzla cenabet 
Harici ve dahili, tüm bedende rehavet 
Tabiplerin ahdi var, her birinde hilafet 


Her vakitte su derler, her vakitte tilavet... 
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Üstad Mehmet Kanar Hocama 
yüksek müsaadeleriyle nazire 


Su 


Her hastalık susuzluktan, her bir derde deva su! 
Hem susuza hem kanmışa, her kimseye deva su! 
Kuma hayat bahşediyor, can içinde meva su 


Mahlukatı celb ediyor, ne latif bir heva su! 


Aklı işler olan adem, anlıyor ki dava su 
Hem ikrarı hem efkarı, elindeki liva su 
Kan içinde dolaşıyor, ten içinde siva su 


Her organa her hücreye, hayat verir iva su 


Menderesler çiziyor ki endamında neva su 
Tevazudan düşük yerde, çukur bilir yuva su 
Yükseklerde bulut ile olur buhar hava su 


Yüz çevirir, uçup gider, ehli dile reva su 


Ateşlere her düşen er, dökün diyor kova su! 
Organların her birinde, birikiyor civa su 
Firuzeden bu ibrikle çöller olsun ova su 


Her hastalık susuzluktan, her bir derde deva su 
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Üstad Helmut Ritter'in okuyamadığım Ruhlar Denizi adlı 
eserine ithafen... 


Şair İbriki özbenliğinin bir damla olduğunu keşfeder... 
Gözyaşı'nın İtirafı 


Gözden düşen bir yaşım ben, sevgiliye ithafım 
Vatan bildim bir ibriki, damla dolu etrafım 
Firuzenin içindeyim lakin hala şeffafım 


Deryalara kavuşursam gök rengindedir safım 


Bu emelle düştüm yere kendim için masrafım 
Taşan damla benim işte hem dökene israfım 
Yerden göğe, gökten yere bitmiyor ki hilafım... 


Toprak ile buluşursam başlıyordu zifafım 


Anladım ki denizlerde yanar döner esnafım 
Ne hayır var bu gidişte? Daim sürer arafım... 
Bir kuyu var leziz suyu oradadır asafım 


Çöle düşmek olsun arzum, damlayım ben, insafım... 


Bir Çeşme Başında Yetimin Ağlayışına 


Bir çeşme başında yetimin ağlayışına şahit olduk 


O yetim bana benim sözlerimle hitap ediyordu... 


Bir güzele baktım diye elden dayak yedim ben 
Bir türküyü yaktım diye elden dayak yedim ben 
Bir kibriti çaktım diye elden dayak yedim ben 
Bir zalime taktım diye elden dayak yedim ben 


Bir ağaca çıktım diye elden dayak yedim ben 
Meyveleri sıktım diye elden dayak yedim ben 
Gönülleri yıktım diye elden dayak yedim ben 
Bu milletten bıktım diye elden dayak yedim ben 


İkram vakti toktum diye elden dayak yedim ben 
Düğünlerde yoktum diye elden dayak yedim ben 
Gül esansı koktum diye elden dayak yedim ben 
Yaş olup da aktım diye elden dayak yedim ben 


Kim bilir okuyucu içtiğin belki de şairin gözyaşlarıdır... 


Su Ülkesinden Zemzem”e Giden Yola... 


Gök renginde bir sancaktı kurt başından bir cevher 
Elden aldım şu Bursa'da, bana seslendi bir er 
Devşir aklı başına hey! Harpte gerektir miğfer 


Bir obada kurultay var umdukları da zafer! 


Gezdim Kırgız elinde ben, çekti beni bir ahter 
Bir iş geldi başıma ki hayli garip çok ender 
Talay adlı birisiydi su başında bir rençber 
Kovaladı beni ilden olmadı ki müyesser 


Abakan'ın yolundan ben döndüm geriye meğer 
Ak diyarlar üzerinden geçiyordu bir esmer 
Der Kutadgu Bilig bana “İki dünyada server: 


Ol nebinin yolunda ol! Şeytanlardaydı minber!” 


Turan Ata dergahında pek azimli bir önder 
İhtişamlı yeri var ve İlyas adlı bir yaver 


Faruk Sümer yazıvermiş Oğuzlar'a bir defter 


Her Türk genci etmelidir bir an evvelce ezber 


Yollug Tigin tuğ çekiyor görüyordu bin alper 
Abdalları anıyordu gaiplerse ki eğer 


Çıkıversin meydanlara yaklaşıyordu mahşer 


Batı duysun sesimizi duysun Allah u ekber! 
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Yüce Allaha Şükür... 


Tek bir harfi öğretene insan olurken şekur 
Bunca nimet veren Rabbe niçin demez bir şükür? 
Hamd ü sena Tanrı'm sana, bizde yoktur hiç gurur 


Nemiz varsa senden bize, emrin eder hep zuhur 


Nice millet sürdürüyor, savaşan Sümer - Asur 
Emretmedi ki kitaplar, barış der Tevrat, Zebur 
İnsanoğlu bulmalıdır bir an önce aşk, huzur 


Aksi halde bir azap var, yakın olacak fütur 


Gafletlere düşme sakın, Yüce Allah'tı Sabur 
Mezarında titriyordu Firavunlar ve Şapur 
Bu çekişme hep sürüyor, dava kabakla acur 


Düşünenlerse kaçıyor, başka diyor hep umur 


İki deniz ortasında bir iç deniz ki sürur 
Oldu bize tefekkürle, kavradık ki sır: onur 
Balıkların alemini izledim ki hep sudur 


Nimet içindeyken bile bitmiyor fitne fücur 


Çocuk yaşta su sakisi gördüm bir gün kel, bodur 
Evlere su götürürdü, memleketi kutsal Ur 
Bana sual etti tuhaf, seslendi ki “Hey batur!” 


“Dağıtırsın gün olur ya şimdi öğren iş budur” 


Acı tatlar geliyorsa İbrik'tedir ki kusur 


Ne de olsa toprak evi, görün siz de hem mazur... 
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Uzak Bir Beldeden Bahseden 
Dostun İzinde... 


Dost meclisi şenlendi, gelen Hakk'a meftundu 
İnsanları gördü ki her birinde efsundu 

Dedi dostlar şenlik var, her biri de zebundu 
Hatırlattı sözü ki enbiyadan mazmundu 


Güneş vardı göklerde seyr eyleyen altundu 
Hem dolunay bir yanda, bir hoş renkli kavundu 
Bulutlarda cevlanda, yağmurları coşkundu 
Boydan boya bir kuşak, elvan elvan mahzundu... 


Renkli bahçe mest eder, sakinleri olgundu 
Asabiler yatışmış, sabırlı ve durgundu 
Nimetleri lezizdi, incir ile zeytundu 

Ölçü vardı her işte, her iş makul uygundu 


Peri miydi huri mi? Su dökenler hatundu 
Edebliler işrette, musa ile Harundu 

Koca dağlar demirden, kıskananı Karundu 
Irmaklarda dev kayık, sanki gemi Nuhundu 


Dünya hali yağmaydı, her günümüz soygundu 
Bir nefeslik ömürde, herkes bitkin yorgundu 
Alem dövüş yeriydi, çiçekleri solgundu 

Uçan kuşu vahşiydi, akbabaydı, kuzgundu... 


Ay ve Yakamoz 


Kimi için bir put bu ay, kimi için abanoz! 
Kimi der ki güneş, dünya, kimi için onlar toz... 
Çökmüş gece üstümüze, ne yoldaş var ne de koz 


Bir ay ile avunuruz, bir düzen ki hepten yoz... 


İnsanlığı esir almış, uyutuyor bir narkoz 
Sabah akşam ilaç gibi alınıyor birer doz 
Bir yıkılır bir kurulur, hiç bitmiyor ki yapboz 


Öğün olmuş şimdi çiroz, içilense şu gazoz 


Ruhbanların adetidir ediyorlar afaroz 
Bir hilalin karşısında çıkardılar ıstavroz 
İçtikleri sarhoş eder, işleriyse hem hipnoz 


Bu hastalık hiç gitmedi, evla veba, tetanoz 


Ay ışığı bize kandil, su üstünde yakamoz 
Bir yol belki şu göklere, bir halat mı rengi boz? 
Ummanların kıyısında bir ibrikle, kavanoz 


Batmak diler, uçmak diler, girdikleri binbir poz... 
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Furkan'ı Hikmet'i Bırakıp 
Hileden Medet Ummuşuz 


Bir devlet ki kanunudur o hile-i şeriyye 
Böyle battı, sözde adı hem devlet-i aliyye 
Güneş için icad olmuş, baş korurken şemsiye 
Yağmurlardan kaçıyorlar, bak ne imiş terbiye! 


Devletlerin harcındadır adalettir sermaye 
Kim riayet etmez ise o oluyor pespaye 
Mazlumları etmiyorsa devletliler himaye 
İslam değil, barış değil, onlardaki boş gaye! 


Zalimlere kim yazarsa övgülerle methiye 
Kapmak olur derdi onun ancak birkaç hediye 
Bunlar mıymış o övülen, hoş fırka-i naciye? 


Bahanesi Hanife'ymiş, savunuysa mürciye... 


Alperenler Hasta Adam Olmuşlar... 


Başlangıçta başka idi, Hak rızasıydı amel 
Dini mübin korunurdu, furkan vardı en evvel 
Şeker kondu gıdalara, bozuldu balla reçel 
Şapla şeker dahi yendi, dine girdi mekr, hiyel 


Hasta adam yataklarda, dilinde var bin mesel 
Kur'an değil, ayet değil tezkireler ve gazel 

Bir geçici haldir sandık, sonra geldi ya ecel 
Böyle andı Osmanlı'yı kabrinde yedi düvel 


Osmanlı'da getirmişler dinimize hem halel 
Hakkın sözü unutulmuş, oluvermiştik esfel 
Rakı, şarap fabrikası kurulmuştu ki tüzel 
Esrar, bira içiyordu sultanları bir güzel 


Anaların gözlerinde kan olmuştu ya rimel 
Tekkelerdi haraç kesen istiyordu yüz bedel 
Küfrü hakim kılmak olmuş bize niçin has emel? 
Yerle yekzan oldu çatı, kaldırmadı bu temel... 


Arakan'da öldürülen binlerce müslüman için Hint aklına 


ve dinlerine bir taşlamadır. 


Sözlerimizin Ardından 
Çatlayan Bir Kayadan Sular Fışkırdı 


Hint dilinin alimiydi koca kaya şöhretli 
Ne büyük iş ediverdi! Hayli zordu mihnetli 
Üstad bize nazar kıldı, yanıtları hikmetli 


Baharatlar ülkesinden bize gelen şerbetli 


Upanishad kitapları, öğüt dolu müspetli 
Rigveda'lar hep okunur, o da pek çok ibretli 
Masalların okyanusu, ırmaklarsa hicretli 


Su gibisi yoktu lakin suydu bir tek cennetli 


Ganj nehrinde garip adet, akılları fetretli 
Bizden farkı yok onların, Mürtezalı Mehmetli 
Hindu Kardaş taptığımız yüce Rab ki kudretli 


Bir furkanı vahiy etti, odur bize zimmetli 


Başlarına sarık sarar, peştemalden kisvetli 
Kalenderi kılıklılar ömürleri mihnetli 
Bir kıssalar bir masallar, sanma sözü mesnetli 


O coğrafya baştan başa her yönüyle kasvetli 
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Ahiler”e ve Alpler”... 


Ben bir vakit yalnız idim yoluma taş serdiler 
Güçsüz bulup beni eller över gibi yerdiler 
Vatan millet din ü iman hepsi boşa derdiler 
Kaderime ortak olup bana ağlar ördüler 


Musa ile Türkay adlı iki Türkmen babası 

Beni gördü davet etti vatan millet çabası 
Ahilerden şed kuşandım hem boz idi abası 

O dükkanda büyüdüm ben hasetçiler gördüler 


Alp adında yağız ata Musa baba bindirdi 
Gümüş taşa alp nakşını Türkay baba sindirdi 
Abdalların hasretini bir kalemdir dindirdi 


İstikamet bulacaktı bu sözlerle ordular... 


Kağıt Katlama Sanatı ve Mürekkep 


Bu çağda bir hüner var ben de oldum heveskar 
Kağıt katlar elinde yetenekli sanatkar 
Bir uçakla gemiyle sözde bendim alemdar 


Çocuklukta böylece ediyordum hem firar 


Kalemsiz bir kağıtla olacaktım ümitvar 
Aciz kaldım bu işte olamadım berhudar 
Benden hızlı çıktılar başkasıdır emektar 


Mürekkebe mecburdum ben kaleme giriftar... 
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Gerçek alimlerin şaşıran topluluklara etkisi... 


Yıldırım Düştü... 


Bir yıldırım düşmüştü, sanki gökten nimetti 
Vücud buldu bedende, benzersizdi necdetti 
Kitapları nüktedan, hakikaten ibretti 
Mitoloji bahsinde şuaraya devletti 


Dinlerin tarihine ışık tutan haşmetti 
Müctehidler payına, düşen ancak hürmetti 
Sözleri sakınmadı, kahrolmuş bir ümmetti 


Her sözünde doğruydu, eserleri hüccetti 


Müslümanlar şaşkındı, dinleri ki nefretti 
Sordukları zevk, sefa, akşamları işretti 
İsmet, izzet adları, baktıkları avretti 


Miskinlere tavırlar yüz çevirme, hiddetti 


Namaz, oruç gösteriş halka güya ülfetti 
Sözde hepsi cennetlik, hepsi Hakka namzetti 
Nice eski anane, girmiş dine cevdetti 


İbadetten sayarak umdukları medetti 


Ruhbanın ve mollanın, varı yoğu ücretti 
Kişizade çaresiz, gerçek dine hasretti 
Aranılan huzurdu, belki bir de izzetti 


İlahi din var iken, düştüğümüz gafletti 


Gerçek müminlere hitap! 


Yağmurlar ve Damlalar 


Küsmemişse bize bulut, yağıyorsa yağmurlar 
Kanal kurup iletmeli, sevinmeli mağdurlar 
Rahmet olup akar isek mahvoluyor mağrurlar 


Müslümanlar cem olun ki çoğalmıştı dumurlar 


Yıkansın şu akan suda bir kez olsun mahmurlar 
Hayat bulsun yağmur ile irin dolan unsurlar 
Semavi bir nizam ile belirlense düsturlar 


Bugün hüzne gark olanlar belki yarın mesrurlar 


Yağış alan bu diyarda damladandır çamurlar 
Tozlar ile yol alırsa bir yoğrulur hamurlar 
İyiliğe mecbur olur nice gizli gavurlar 


Sahibine dağıtılır ferman ile menşurlar 


Demir ile harman olmuş, topraklara uğurlar 
Bu damlalar neredeyse o beldeler mamurlar 
Cömertlikle merhametle her birisi meşhurlar 


Güler yüzlü, uysal halli, mutluluğa memurlar... 
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Irak'ta ve Suriye'de Ölen 
Türkmenlere ve Uygurlar”a 
Bir Anadolu'lu Kardeşten Feryad 


Turanoğlu Avşar'dandır bir başına garipçe 
Bildiği çok lakin demez dilinde var kelepçe 
Duy sesimi gavim gardaş Türke her yer Halepçe 


Namerdoğlu ağyar ile etrafını sarınca... 


Hayatı oyun görenlere 


Kim çıkardı bu fitneyi adı köşe kapmaca 
Çocuk yaşta eblehleşme gayet açık sapmaca 
Altta kalan can veriyor işte güce tapmaca 


Oyunlarla başladılar hayatları yapmaca 


Gülhane'de İslam ve Bilim Müzesi kuran Fuat 
Sezgin'in vefatından sonra yazılan kıta 

Bilim ile ahlak ile yükselmişti İslam 

Yüce Kur'an alimlere vermiş idi ilham 

Oku ve de düşün emri akıl ise ikram 


Böylelikle kurulurdu müesses bir nizam 


